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Café Mondiaal :  

Schending van Mensenrech-
ten en Amnesty International. 
 

                            
                         

    
 
Op donderdag 12 december organiseert Heer-
lenMondiaal de 98 ste editie van Café Mondiaal 
met als thema: Schending van Mensenrechten 
en Amnesty International. 
 
Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in  
 
Café Pelt 
Pancratiusstraat 
Heerlen 
 
De Café Mondiaal van december heeft traditi-
oneel een gespreksonderwerp dat een recht-
streekse relatie heeft met Mensenrechten.  
 
10 December is de Dag voor de Mensenrechten 
en op deze dag in 1948 heeft de Algemene Ver-
gadering van de Verenigde Naties de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens vastge-
steld.  
 
Wij moeten echter constateren dat vandaag de 
dag de Mensenrechten op veel plaatsen vaak 
nog zeer ernstig worden geschonden waardoor 
het dus jammer genoeg nog steeds actueel is 
om voor Mensenrechten aandacht te vragen en 
actie te ondernemen.  

Tijdens deze Café Mondiaal willen wij ons richten 
op de schendingen van de Mensenrechten over 
het algemeen en het werk van Amnesty Interna-
tional in het bijzonder.  
 
Kees van Veen van Amnesty Parkstad zal de 
korte inleiding houden, daarna is er ruimte voor 
discussie. In de inleiding zal ingaan worden op 
het ontstaan van Amnesty International, haar ac-
tiviteiten in brede zin en het belang van publieks-
acties zoals brieven schrijven, de spoedacties 
via e-mail en de lokale actiegroepen.  
Zijn er voldoende resultaten om gemotiveerd en 
onverkort door te gaan of is het dweilen met de 
kraan open…. 
 

                      
 
Verder kijken we terug op de schrijfactie Write for 
Rights die op zaterdag 7 december in Heerlen 
werd georganiseerd en waar brieven werden 
geschreven waarin verbetering werd gevraagd 
van de situatie van tien mensenrechtenactivis-
ten, die het slachtoffer zijn van onderdrukking of 
gevangenschap.  
 
De (voorlopige) resultaten van 7-12 worden tij-
dens deze Café Mondiaal gepresenteerd. Ook  
bestaat er nog de mogelijkheid om bij deze Café 
Mondiaal thuis geschreven brieven in te leveren. 
 
Voor meer informatie over deze Café Mondiaal 
kunt u terecht bij: 
 
Harrie Winteraeken  
 
06-52375611    hwinteraeken@hotmail.com    

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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Dag van de Mensenrechten – 
Write for Rights  
 

            
 
Programma voor zaterdag 7 december:  
 
• 12.00-17.00 in Glaspaleis Schunck: schrijfactie,  
   met van ± 13.30-14.30 uur optreden van het  
   koor Stem des Volks uit Maastricht en in de na- 
   middag een optreden van troubadour en ver- 
   halenverteller Ruud Verhoeven; 
• ± 17.00-17.30: traditionele fakkeloptocht (stille 
  tocht) door het winkelcentrum van Heerlen; 
• 17.30-20.00 in De Twee Gezusters (Lucius- 
   hof): vervolg schrijfactie met soep en broodjes 
   en een optreden van troubadour en verhalen- 
   verteller Ruud Verhoeven. 
 
Ook dit jaar schrijven wij met Amnesty Interna-
tional Parkstad i.s.m. HeerlenMondiaal weer voor 
de mensenrechten en wel op:  
 
zaterdag 7 december in het Schunck glas-
paleis van 12.00 -17.00 
 
De schrijfmarathon Write for Rights is het groot-
ste mensenrechten-evenement ter wereld.  
 

         
Schrijfmarathon Write for Rights Schunck 2023 

Ieder jaar rond 10 december, de Dag van de 
Rechten van de Mens, komen leden van 
Amnesty en iedereen die met ons mee wil doen 
in actie voor mensen die onterecht vastzitten of 
worden bedreigd vanwege hun werk, mening of 
om wie ze zijn. Wij schrijven dan zoveel mogelijk 
brieven aan machthebbers die mensen oneerlijk 
behandelen.  
 
Dit jaar wordt geschreven voor negen mensen 
die vervolgd werden en gevangenzitten, alleen 
omdat ze voor hun mening uitkwamen en mee-
deden aan een demonstratie. Brieven schrijven 
is Amnesty‟s meest beproefde actiemethode. 
Met postzakken vol brieven bonzen wij al 
decennia keihard op de deuren van 
machthebbers.  
 
Zo laten we hun weten dat het onrecht NU moet 
stoppen en dat de mensen voor wie we actie-
voeren moeten worden vrijgelaten.  
 
Voor wie schrijven wij? 

 
 
Nader uitleg waarom wij in 2024 schrijven voor 
de mensen in bovenstaande afbeelding is te 
vinden op www.heerlenmondiaal.nl. 
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Schrijft u liever thuis? 
 
Ook dit jaar biedt Amnesty u de gelegenheid 
thuis te schrijven.  
Dit kan door online een schrijfpakket samen te 
stellen en deze te bestellen via de webwinkel 
van Amnesty International: 
https://www.amnesty.nl/write-for-rights. 
 
De voorbeeldbrieven staan ook op deze website. 
 
Ook kan men online brieven te ondertekenen via 
https://www.amnesty.nl/write-for-rights/cases 
 
Natuurlijk nodigen Amnesty Parkstad en Heerlen 
Mondiaal u van harte uit om samen te komen 
schrijven in Schunck en De Twee Gezusters 
 

 
 
Andreasparochie aandacht voor een 
gevangene  
 
Naar het voorbeeld van Klooster Wittem wil de 
Andreasparochie maandelijks, tijdens de zon-
dagse viering, aandacht schenken aan een ge-
vangene voor wie Amnesty zich inzet.  
 

                    
 
Elke tweede zondag van de maand zal tijdens de 
viering de Amnestykaars aan worden gestoken 
voor een gevangene, met de reden waarom hij/                

zij volgens Amnesty onterecht gevangen zit.  
 
Ook in de voorbede willen zij hem/haar geden-
ken. 
 
Start is op zondag 8 december, voorafgaand aan 
10 december, de Internationale Dag voor de 
Rechten van de Mens.  
 

 
 
Adres: Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen. 
 
Voor meer informatie over deze Write for rights: 
zie onze facebookpagina:  
https://www.facebook.com/amnestyparkstad  
 
of neem contact op met onze voorzitter John 
Kusters johnkusters1@hotmail.com. 
 
Kijk ook op de site van Schunck voor actuele 
informatie:  
 
https://schunck.nl/bibliotheek/agenda 
 

https://www.facebook.com/amnestyparkstad
mailto:johnkusters1@hotmail.com
https://schunck.nl/bibliotheek/agenda
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Vluchten hoeft niet meer – 
Ontmoetingen met voormalige 
vluchtelingen 
 

            
 
Vanaf dit najaar is op elke eerste zondag van de 
maand een voormalige vluchteling te gast in 
Scala, de ontmoetingsruimte van Klooster 
Wittem.  
 
Met hem of haar gaan wordt in gesprek over wat 
het betekent om te vluchten en in een vreemd 
land een nieuw leven op te bouwen.  
 
Op de derde bijeenkomst, zondag 1 december, 
is onze gast: Moussa Cherif  
 
Mousa is afkomstig uit Guinée (Afrika), maar al 
jarenlang woonachtig in Partij. Hij is als jongere 
gevlucht uit zijn land omdat er geen adequaat 
onderwijs is,  en (dus) nauwelijks toekomstmoge-
lijkheden voor de jeugd.  
 
Nu heeft hij met het hier verdiende geld als 
vrachtwagenchauffeur al drie scholen gebouwd! 
In november is hij daar weer om mee te bouwen. 
 
Hij zal worden geïnterviewd door pater Henk 
Erinkveld over zijn levensgeschiedenis en over 
hoe hij zijn weg aan het vinden is in de Neder-
landse samenleving. 
  
U bent uitgenodigd om te komen luisteren en 
mee in gesprek te gaan; een goede manier om 
kennis te maken met een vluchteling en uit de 
eerste hand zijn verhaal te horen.  
 
Deze zondagmiddag-gesprekken zijn een ini-
tiatief van het Platform Vluchteling Belangen 
Limburg, in samenwerking met Klooster Wittem. 
 
Voor meer informatie: 
 
Klooster Wittem 
Wittemer Allee 34, 
6286 AB Wittem 
 
043-4501741 of info@kloosterwittem.nl 

Zesde Nieuwsbrief 2024        
Missionair Overleg Parkstad  

     

De zesde Nieuwsbrief van 2024 van het Missio-
nair Overleg Parkstad met nieuws en aandacht 
voor activiteiten in november en december 
2024 is verschenen. 

De nieuwsbrief kan gedownload worden van de 
site: www.missionairoverleg-parkstad.nl             

                      

Laatste Nieuwsbrief 
 
De uitgave van deze Nieuwsbrief van december 
2024 is de laatste die verschijnt. 
 
Indertijd is het initiatief genomen deze Nieuws-
brief uit te geven, om de communicatie tijdens de 
corona-lockdown tussen de MOV-groepen niet 
stil te laten vallen. Gelukkig ligt die periode al 
lang achter ons. 
 
De Nieuwsbrief MOP is eigenlijk een verkorte 
uitgave, soms aangevuld met enkele specifieke 
berichten, die uitgegeven wordt voor pastoraal 
werkenden in Limburg en het bisdom Den 
Bosch.  
 
Wie deze Nieuwsbrief VPW Limburg-Den Bosch 
voortaan wil ontvangen, kan een email sturen 
naar: 
 
Guus Prevoo (guus.prevoo@home.nl). 
 
Of 
Frank Rochette (rochette.frank@gmail.com)          
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Humanistisch Café  
december 

          

Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert op woensdag 18 december 2024 
weer een nieuwe bijeenkomst van het 
Humanistisch Café.  
 
Deze editie gaat ook weer plaatsvinden bij: 
 
Café Pelt 
Pancratiusstraat 48 
Heerlen 
 
En begint om 18.30 uur en zal tot 21.30 duren.  
 
Deze editie van het humanistisch café staat in 
het teken van de midwinter viering. 
 
Er zal gesproken worden over de betekenis van 
midwinter, er zullen gedichten worden voorge-
dragen en er zal gezamenlijk soep worden ge-
geten.  
 
Er is keuze uit erwten, tomaten of uiensoep. 
 
Wilt u mee doen? Geeft u zich dan even op en 
geef aub ook uw soep keuzen door via het on-
derstaande emailadres? 
 
Voor meer informatie:  

hvzuidlimburg@regio.humanistischverbond.nl  

of bij Elske Mooij, 06-52227260 
 
https://zuid-limburg.humanistischverbond.nl/ 
 

            

Humanistisch Verbond 
Leesclub 

    

Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert ook een Leesclub waar boeken 
worden gelezen en de humanistische aspecten 
worden besproken. 
 
De eerstvolgende bijeenkomst is op: 
 
donderdag 5 december, 14.00 – 16.00  
 
Besproken wordt dan het boek: 
  
Luister van Sacha Bronwasser. 
 

                 
 
De bijeenkomsten vinden plaats bij een van de 
groepsleden. 
 
Wilt u mee doen? Geeft u zich dan even op via: 
het onderstaande emailadres? 
 
Voor meer informatie:  

hvzuidlimburg@regio.humanistischverbond.nl  

of bij Elske Mooij, 06-52227260 
 
https://zuid-limburg.humanistischverbond.nl/ 
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ATD Vierde Wereld 
wens/kerstkaarten bestellen 
 

            
 
Zoals ieder jaar in kunt u bij ATD de Vierde 
Wereld wens/kerstkaarten kopen of bestellen. 
 
Iedere kaart die u koopt voor uzelf, familie, vrien-
den of anderszins, geeft een sprankje hoop, ken-
nis, liefde, idealisme, cultuur op plaatsen in de 
wereld waar armoede heerst.  
 
Daarmee draagt u bij aan de zoektocht naar de 
vrede waar de armsten zo vurig naar uitkijken en 
houdt u de hoop op een beter toekomst levendig.  
 
De opbrengst is voor straatbibliotheken, werk-
plaatsen waar mensen een beroep kunnen leren, 
plekken waar de jongste kinderen les krijgen ter-
wijl hun ouders begeleid worden en voor andere 
culturele acties in landen in de hele wereld. 
 
Deze kerst- en wenskaarten tonen de verschei-
denheid en scheppingskracht van mensen die 
actief zijn binnen de beweging ATD Vierde Wer-
eld.  
 
Ze zijn gemaakt door families, kinderen en vol-
wassenen, die uiterste armoede kennen en 
eveneens door mensen die met hen op weg 
gaan.  
 
Daarnaast hebben bevriende kunstenaars werk-
stukken aangeboden.          
   

            
 
                   De grote vreugdedans verweeft onze vriendschappen  
                   met klingelende klokjes en vrolijke noten 

 

            
                    Een slee vol dromen, de Kerstman 
                    verjaagt de wanhoop  

                     

                
Deze en andere kerst- en wenskaarten kosten 
€1,00 per stuk. 
 
Na afloop van de viering op zondag 15 decem-
ber zijn deze vanaf 11.30 te koop in de Andreas 
parochie op de Heerlerbaan en  
 
zijn te bestellen bij:  
 
ATD Vierde Wereld Zuid Limburg                                                                                  
Marion Braad                                                                                                                         
Baanstraat 4                                                                                                                 
6372 AG Landgraaf   
 
zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl                                                                                                                       
06-39681282 
 
Ook kunt u ze bestellen via de website: 
www.atd-vierdewereld.nl/winkel/ 
 
Voor meer informatie over ATD:  
www.atd-vierdewereld.nl 
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Incidentele activiteiten van 
MC De Heksenketel in decem-
ber 
 

 
 
Moodboek 
 

    
 
Een moodboek is een persoonlijk boek waar je 
uiting geeft aan je gevoelens, gedachten en/of 
dromen via knipsels, tekenen en /of kleine 
gedichtjes. Door er samen aan te werken kom je 
tot een prachtig persoonlijk boek. 
 
De workshop komt tweewekelijks terug en staat 
onder leiding van Marjo. 
 
Wanneer: woensdag 11 december 2024  
Tijd         :  13:00 – 15:00  
Kosten   :   € 2,- (pin of contant) 
 
Tot drie dagen vooraf aanmelden op:  
06-18956083   
 
Kerststukje maken 
 

                 
 
Kerst is het belangrijkste christelijke feest. Met 
kerst wordt de geboorte van Jezus gevierd. 

 
Volgens de bijbel werd hij ruim 2000 jaar geleden 
geboren in een stal in Bethlehem. 
 
Met dit thema gaan wij een uniek kerststuk cree-
éren. 
 
Neem wel zelf een pot of schaal mee! 
 
Wij zorgen voor de rest. Uiteraard kun je ook 
eigen materiaal meebrengen als je dat leuk vindt!  
 
Spreekt je dit aan of lijkt het je leuk om deze 
workshop te volgen, meld je dan aan! 
 
Wanneer: maandag 16 december 2024 
Tijd         : 13:00 – 15:00 uur 
                 19-00 – 21:00 uur 
Kosten    :  € 8,- (of contant) 
 
Tot drie dagen vooraf aanmelden via 
onderstaand telefoonnummer  06-18956083 
 
Kerstvakantie 
 

        
 
Vanaf 21 december heeft MC De Heksenketel 
vakantie. 
 
Op 6 januari 2025 beginnen we weer! 
 
Wandelingen 
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Er wordt iedere woensdag gewandeld van 10:00 
uur tot 12:00 uur.  
 
Voor de wandelingen geldt dat we rekening hou-
den met ieders mogelijkheden.  
 
Zo start er een groepje om 10:00 uur; deze wan-
delaars lopen wat verder en langer. Het andere 
groepje start om 11:00 uur en wandelt een uur-
tje.                 
 

Beide groepjes zijn dan om 12:00 uur weer terug 
in De Heksenketel.  
 
Het is mogelijk om aansluitend in De Heksenke-
tel te lunchen voor een kleine bijdrage van €3,-.  
 
Spreekt het jullie aan om gezellig samen met an-
deren een stukje te lopen, trek dan jullie wandel-
schoenen aan en ga mee.  
 
Bij extreem weer kunnen we in overleg de wan-
deling verplaatsen of veranderen.  
 
Tot 3 dagen vooraf aanmelden via 06-18956083 
 
Voor meer informatie: 
 
Mc de Heksenketel,  
Mijnzetellaan 6   
Heerlen 
 
06-18956083 
 
http://www.mc-deheksenketel.nl/ 
 
https://www.facebook.com/pages/Mc-de-
Heksenketel/247119558817026   
 

                        
 
 

Vaste activiteiten van  
MC De Heksenketel 
 

 
 
Maandag 
10.00 - 12.00     Handwerken 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
10.00 - 11.00     Gym 
11.00 - 14.30     Chinees dansen 
12.00 - 13.00     Lunch 
 
Dinsdag 
10.00 - 12.00    2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                          afspraak)        
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
12.00 - 13.00     Lunch 
 
Woensdag 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                           afspraak)   
10.00 - 12.00     wandelen (5 tot 7 kilometer) 
11.00 - 12.00      wandelen (3 tot 4 km) 
      
12.00 - 13.00     Lunch en ( laatste woensdag v/d 
                          maand wereldlunch)  
 
Donderdag 
09.00 - 12.00    Nederlandse Conversatie Les 
09.00 - 12.00    Naailes      
09.30 - 10.30    Yoga 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                          afspraak)        
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
12.00 - 13.00     Lunch 
 
Vrijdag        Op vrijdag zijn er géén activiteiten                  
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Film: Pather Panchali 
 

                
 
Op:  
Vrijdag     6 december om 20.00  
Zondag  15 december om 16.00 
 
vertoont Filmhuis De Spiegel de film: Pather 
Panchali 
 

Uit      : India 
Jaar   : 1955 
Duur  : 125 minuten 
Regie : Satyajit Ray 
Met    : Kanu Bannerjee, Karuna Bannerjee en  
             Subir Bannerjee 
 
Kijkwijzer: 12 jaar 
                  angst 
 

               

                
 
Aan het begin van de twintigste eeuw zien we 
hoe een familie samenleeft in een bescheiden 
huis op het Bengaalse platteland.  
 
Vader Harihar is een hindoepriester, maar 
droomt van een carrière als dichter en toneel-
schrijver. Zijn vrouw Sarbajaya zorgt voor het 
huis, hun kinderen Durga en Apu en de stokoude 
tante Indir. De kinderen ontdekken de wereld om 
zich heen met nieuwsgierige, open blik, en 

beleven plezier aan de simpele dingen van het 
leven zoals kijken naar het volkstheater, rennen 
door hoog begroeide velden of voor het eerst 
een trein zien langsrijden. Terwijl Harihar op reis 
is om geld te verdienen, glijdt het gezin lang-
zaam af. 
 
Tijdens een bezoek aan Europa zag regisseur 
Satyajit Ray Ladri di Biciclette van Vittorio De 
Sica. Hij was hiervan diep onder de indruk en 
werd erdoor geïnspireerd om zelf films te gaan 
regisseren. Toen Ray aan zijn debuut begon, had 
hij geen enkele ervaring, zijn cameraman had 
nog nooit gefilmd en de (kind)acteurs werden 
letterlijk van de straat geplukt. De muziek kwam 
voor rekening van de destijds nog onbekende 
Ravi Shankar. Geld was er niet. Ray moest de 
juwelen van zijn vrouw verpanden om de 
opnamen te kunnen financieren. 
 
Toch groeide Pather Panchali uit tot een belang-
rijke (Indiase) klassieker; de eerste Indiase film 
bovendien die wereldwijd waardering oogstte. 
Het verhaal over het jongetje Apu is dan ook een 
universeel verhaal over de magie van de kinder-
tijd, liefde, dood en de hoop op een beter be-
staan. Pather Panchali laat zien dat in de wereld 
overal schoonheid te vinden is, als je maar op de 
juiste manier kijkt. 
 

           
 
Via: https://youtu.be/bmsY63qEYjU is de trailer 
te bekijken. 
 
Voor meer informatie en het bestellen van 
kaarten:  
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/1850/pat
her-panchali/ 
 
Filmhuis De Spiegel 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen 
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Podium Royal:  
’t Is een kwestie van geduld… 

 
 
Sinds 1997 is het Limburgs erkend als regionale 
taal in het Europees Handvest voor regionale 
talen. Maar hoe is ‟t eigenlijk met het Limburgs 
gesteld? En hoe is de achteruitgang in het 
gebruik van het Limburgs te verklaren?  
 
Veelal wordt aangenomen dat meertaligheid de 
taalontwikkeling van kinderen remt, maar is dat 
ook echt zo? 
 
Bovendien rijst de vraag wat we te verliezen heb-
ben. Is het überhaupt erg als het Limburgs als 
regionale taal verdwijnt? En wat is de rol van de 
Provincie in deze discussie?  
 
Op 13 december a.s. neemt Provinciale Staten 
een belangrijk besluit t.a.v. de promotie van het 
Limburgs. Kunnen we daarmee het tij nog 
keren? 
 
Marie-José Moers gaat op dinsdag 3 decem-
ber vanaf 20.00 over het belang van het behoud 
van het Limburgs in gesprek met: 
  
Leonie Cornips, bijzonder hoogleraar 
taalcultuur in Limburg aan de Universiteit van 
Maastricht 
Stefanie Ramachers, taalkundige bij ‟t Hoes 
veur ‟t Limburgs,  
Jos Feron, bestuurslid bij Levende Talen voor 
Leraren sectie Limburgs. 
 

    
    Leonie Cornips               Stefanie Ramachers      Jos Feron 

 
 

Raymond Clement zal deze avond een column 
verzorgen. 
 

                      
                                Marie-José Moers   

 
De avond bestaat uit vier delen:  
 
De column van Raymond Clement 
Een gesprek met de gast (een uur),  
Een debat/vragenronde met het publiek (een 
kwartier) en tot slot een informeel samenzijn 
onder het genot van een drankje in de foyer.  
 
„Podium Royal‟ wil een ontmoetingsplek zijn voor 
mensen die met elkaar een serieus gesprek 
willen voeren over actuele maatschappelijke en 
culturele thema‟s.  
 
Podium Royal vindt plaats in de benedenzaal 
van het: 
 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 
Jan Sengers – 06-41774294 
 
Reserveer op tijd uw vrijkaartje want het aantal 
stoelen is beperkt.  
 
Het is mogelijk kaarten te reserveren via de 
website van Filmhuis De Spiegel. 
 
Wij zijn ook te vinden op facebook en Instagram 
en op www.podiumroyal.nl 
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Herdenking van de Kristall-
nacht ook nodig voor nu 
 

  VREDESPLATFORMHEERLEN 
 
In de nacht van 9 op 10 november 1938 hebben 
Hitlers nazi-knokploegen de eerste grootschalig 
georganiseerde gewelddadige actie uitgevoerd 
tegen het Joodse deel van de Duitse bevolking. 
Joden werden massaal aangevallen en ver-
moord en hun bezittingen geplunderd of vernie-
tigd. Er werden 1400 synagogen in brand gesto-
ken en gesloopt. Ongeveer 7500 winkels en be-
drijven van Joden werden vernield. Ook Joodse 
huizen, scholen, begraafplaatsen en zieken-
huizen moesten het ontgelden. Het werd de 
brandweer verboden de branden te blussen. Er 
werden tussen 7 en 13 november meer dan 400 
Joden vermoord of tot zelfmoord gedreven. 
Ongeveer 30.000 Joodse vooral jongere mannen 
werden in concentratiekampen opgesloten, 
waarvan er ± 1000 stierven . (*1) 
 
Het vele gebroken glas van synagogen en win-
kelruiten, gaf deze brute pogrom zijn naam „Kris-
tallnacht‟. Gegeven de ernst van de gebeurte- 
nissen werd later van Joodse zijde bezwaar ge-
maakt tegen deze eufemistische benaming. 
Sindsdien gebruikt men in Duitsland ook bena-
mingen zoals Reichspogromnacht en Novem-
berpogrome 1938. Het was een geweldsesca-
latie die in de daaropvolgende jaren nog onvoor-
stelbaar erger zou worden met de vervolging van 
de Joden in bijna heel Europa. 
 
Er zijn voldoende redenen om deze grootscha-
lige misdaden te herdenken. Het herdenken van 
de Kristallnacht is niet alleen uit respect voor de 
slachtoffers van het nazigeweld en om onze af-
eer uit te spreken tegen deze geweldexplosies. 
Met deze herdenking plaatsen we deze pogrom 
ook in de tegenwoordige tijd. Want vanuit de 
Kristallnacht, de in de jaren ervoor ontwikkelde 
en opgezweepte Jodenhaat en de verdere esca-
atie in de jaren daarna, zijn nu weer parallellen 
herkenbaar. Het antisemitisme groeit weer. 
Joden in Nederland hebben steeds meer reden 
om zich oncomfortabel of onveilig te voelen om-
dat ze in toenemende mate onheus worden 
bejegend of bedreigd.  
 
Ook herkenbaar is de wijze hoe haatdragende  

krachten worden gevoed, overigens ook verge-
lijkbaar met andere tendensen zoals vreemde-
lingenhaat.  
 
De propagandatactieken van toen worden weer 
toegepast. Door het continue herhalen van on-
waarheden en verachtingen, het ongenuan-
ceerd stigmatiseren van vermeende zondebok-
ken voor diverse problemen in onze samen-
leving, nemen steeds meer mensen deze voor 
waar over. Groot is de invloed van populistische 
politici met hun roep om meer autoritair en anti-
democratisch handelen. Omdat hun volgelingen 
deze meningen vaak klakkeloos overnemen, 
wordt er een sfeer van onverdraagzaamheid ge-
creëerd. 
 
We verwijzen naar de gemene verkiezingscam-
pagne vol desinformatie van Donald Trump, 
maar ook hoe succesvol deze is geweest. Maar 
ook hoe dictatoriale heersers via oorlog, digitale 
en economische ondermijning lijken te koersen 
naar een verdere escalatie op wereldniveau. 
 
De pogrom van Hamas op 7 oktober verleden 
jaar, die ongeveer 1200 Israëliërs het leven kos-
te, de tweehonderd gegijzelde mensen waarvan 
de helft nog steeds niet is vrijgelaten en die een 
veelvoud van mensen voor het leven tekende, is 
ook een Kristallnacht.  
 
Echter, het toenemende antisemitisme vindt ook 
deels zijn voedingsbodem in de misdragingen en 
schendingen van elementaire mensenrechten en 
oorlogsrecht door de Israëlische regering, die in-
middels bijna 40! keer zoveel slachtoffers in 
Gaza maakte. Of van het brute optreden van 
conservatief joodse kolonisten op de westelijke 
Jordaanoever tegenover de Palestijnse bewon-
ers. Wij vinden het ook moeilijk te begrijpen dat 
een aantal nazaten van een volk dat in de 
Tweede Wereldoorlog 6 miljoen mensen verloor, 
zelf zo meedogenloos is ten opzichte van de 
Palestijnen. Afgelopen jaar geëscaleerd in Gaza, 
maar de Palestijnen worden al decennialang be-
handeld als tweederangsburgers. Vooral de con-
servatief Joodse kolonisten en de staat Israël 
zouden zich wat meer moeten verplaatsen in de 
situatie van de Palestijnen die ze zelf mee ge-
creëerd hebben. 
 
De Kristallnacht is een grote stap geweest in een 
langdurig proces van het creëren van onver-
draagzaamheid en haat.  
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Men kan de parallellen met tegenwoordig 
ontkennen of bagatelliseren. Maar naar onze 
mening is het wel noodzakelijk om die tendensen 
te herkennen en zich ertegen te verweren, voor-
dat deze escaleren naar niet meer niet te stop-
pen geweld.   
 
*1=Gebruikte bron voor de beschrijving van de Kristallnacht: Wikipedia. 
 

Dit artikel werd geschreven door Vredesplatform Heerlen 
voorzitter Harrie Winteracken tezamen met Henk Dado 

 
 
 

 Open Schacht Weekenden 
 

       
 
Wil jij ons bijzondere schacht- en ophaalgebouw 
bewonderen? En ben jij benieuwd naar de verha-
len over het ondergrondse leven? 
 
Op het einde van de maand november en begin 
december is er weer een Open Schacht 
weekend: 
 
zaterdag 30 november & zondag 1 december 
 
Het Mijnmonument ONI is dan geopend van 
10.00 - 17.00.  
 
Met het combinatieticket bezoek je zowel het 
Nederlands Mijnmuseum (Dr. Poelsstraat 29) als 
het Mijnmonument (Mijnmuseumpad 2).  
 
Kinderen t/m 17 jaar krijgen gratis toegang � 
https://www.nederlandsmijnmuseum.nl/.../open-
schacht.../ 
 
Voor meer informatie: 
https://www.nederlandsmijnmuseum.nl/ 
 
 

         
 
 

  



De Inkijk                                              nummer 12            december 2024                            pagina 13 

‘(Kinder)armoede is schen-
ding van de mensenrechten’ 
 

           
 
De Café Mondiaal van 14 november werd geor-
ganiseerd door ATD de Vierde Wereld en had als 
gespreksthema: „(Kinder)armoede is schending 
van de mensenrechten‟.  
 
Namens ATD deed Yvonne de inleiding. Ze gaf 
een definitie van armoede die breder is dan die 
gebruikt wordt voor de statistieken: „Armoede is 
allereerst onrecht en raakt veel meer facetten 
van het mens zijn dan alleen maar een tekort 
aan geld om je vaste lasten te kunnen betalen, te 
eten, je te kleden en verzorgen en iets over te 
houden om iets mee te doen naar eigen keuze.‟ 
Yvonne haalde daarbij de verborgen dimensies 
van armoede aan die zijn ontwikkeld door ATD 
Vierde Wereld in samenwerking met de Univer-
siteit van Oxford.  
 

              
 
Doel van deze Café Mondiaal was om samen 
over mogelijkheden te praten over hoe armoede 
opgelost kan worden om zo deze schendingen 
van Mensenrechten te stoppen. Het belang van 
het zoeken van de dialoog is vooral ook luisteren 
en je verbinden met de ander. Dat werd erkend 
als een mogelijk begin van de oplossing: solidair 
zijn met je medemens en een eerlijkere verdeling 
van middelen en mogelijkheden.  
 
Ook ons stemgedrag kan helpen om het verschil 
te maken. Er werd geconstateerd dat de kloof 
tussen overheid en samenleving erg groot is. Er 
is zelfs weinig vertrouwen in de overheid van 
wege de grote afstand en het weinige omzien 
naar de mens zelf.   

 
Er werd gesteld dat het „systeem‟ beter afge-
stemd moet worden op de behoefte van de bur-
ger en ten dienste van hen moet staan. Regels 
en wetten zouden de mensen vooruit moeten 
helpen in hun ontwikkeling van menswaardig 
mens zijn.  
 
Daarbij kwam ook het dilemma aan de orde waar 
de overheid tekortschiet ten opzichte van wat 
deze wel aan sociale voorzieningen aanbiedt. Er 
zijn natuurlijk bijvoorbeeld de bijstand, de bijzon-
dere bijstand en de toeslagen voor mensen die 
zich zonder dat niet staande kunnen houden. 
Maar hoewel daar door veel mensen gebruik van 
wordt gemaakt, blijkt uit de praktijk dat dit voor te 
veel schrijnende gevallen ontoereikend is of te 
rigide wordt toegepast. 
 
De behoefte oftewel de noodzaak werd geop-
perd om samen te werken met organisaties die 
zich met (facetten van) het armoedevraagstuk 
bezighouden. Echter, geconstateerd werd ook 
dat deze samenwerking moeilijk op gang komt. 
 
De beweging van onderop zou door samenwer-
king in kracht toenemen. Daarmee kan men een 
duidelijker signaal afgeven richting de overheid, 
maar ook de afstand verkleinen, waardoor het 
makkelijker wordt om samen naar oplossingen te 
zoeken. ATD wil zich daar vol voor blijven in-
zetten.  
 
Deze avond was te kort om armoede op te los-
sen. En een beetje jammer was dat de specifieke 
aspecten van het in armoede leven door kinder-
en wat onderbelicht is gebleven. Toch was het 
een inspirerende en bemoedigende avond waar 
stapjes in de goede richting werden gezet.  
 
Dank aan de gespreksleider, die ervoor zorgde 
dat iedereen aan het woord kwam en het ge-
sprek “to the point” hield.  
 
Deze Café Mondiaal was overigens met 20 deel-
nemers best goed bezocht. 
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Stichting Taiama-Andreas: 
Deel 4 Een nieuwe stap in de 
hulp aan jongeren in Kabala, 
Sierra Leone 
 

               
 
Zoals we eerder vertelden helpen we sinds 2017 
ongeveer 25 jongeren om naar de middelbare 
school te gaan en inmiddels hebben een aantal 
van deze leerlingen met succes hun eindexamen 
gedaan.  
 
In de afgelopen jaren hebben we ook een drietal 
studenten geholpen naar een opleiding tot elek-
tricien, (met succes afgerond), maatschappelijk 
werker (in het laatste jaar) en verpleegkundige 
(in eerste jaar).  
 
Het probleem voor deze studenten is dat ze het 
stadje Kabala moeten verlaten om te studeren in 
de grote stad, woonruimte moeten zoeken en in 
hun eigen levensonderhoud moeten voorzien en 
dat is de reden dat wij erg terughoudend zijn met 
het sponsoren van dergelijke studies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds vorig jaar is er een nieuw college, een 
soort hoger beroepsonderwijs in Kabala. Het ini-
tiatief komt van Dr. U Njai, een man geboren en 
getogen in Kabala die in de oorlog naar Amerika 
is gevlucht en daar heeft gestudeerd. Zijn droom 
is om in Kabala een universiteit te bouwen zodat 

jongeren uit de streek daar kunnen studeren en 
tegelijkertijd thuis kunnen blijven wonen iets dat 
vooral voor meisjes een enorme kans is.  
 
Het college, Koinadugu college, wordt geheel ge-
sponsord door organisaties in Amerika. Onlangs  
heeft een delegatie uit Amerika een bezoek ge-
bracht aan het college.  
 
In maart brachten twee leden van Stichting Taia-
ma-Andreas een bezoek aan het college. Wat wij 
zagen was een prachtig gebouw gelegen in een 
mooie rustige omgeving. Er waren zonnepa-
nelen, laptops ter beschikking van de studenten 
(iets wat je op geen enkele universiteit in Sierra 
Leone aantreft) en er was online onderwijs vanuit 
Amerika. 
 
Studenten kunnen uiteraard hun eigen studie 
kiezen en die studies zijn dan vooral gericht op 
wat er in hun omgeving nodig is. Te denken valt 
aan toerisme, gezondheidszorg, Afrikaanse en 
inheemse studies en ondernemerschap. De eer-
ste 3 maanden van het collegejaar krijgen stu-
denten onderwijs in het leren omgaan met een 
computer, leiderschap en duurzaamheid. Dit jaar 
zijn twee van onze studenten aangenomen op 
het college, Fasalie, een jongeman van 23 die in 
de groep een enorme stimulans is voor de jonge-
re leden en Bailor, een jonge dame van 19, die 
pas eindexamen heeft gedaan. Bailor komt uit 
een afgelegen dorpje en woont bij haar oom in 
Kabala waar ze het huishouden doet. Als deze 
twee studenten succesvol zijn, en daar hebben 
we alle vertrouwen in, is dit een enorme stap 
naar het zelfstandig maken van kansarme jon-
geren in een van de armste delen van de wereld.  
 
Hopelijk kunnen volgend jaar meerdere van onze 
studenten hen volgen. De kosten voor een jaar 
studie bedragen € 200 per student. 
 
In 2007 werd in Heerlen vanuit de Andreas Pa-
rochie, Stichting Taiama-Andreas opgericht een 
organisatie die hulp biedt aan mensen in het 
West Afrikaanse land Sierra Leone, een van de 
armste landen ter wereld.  
 
Het vervolg van deze colum is te lezen op onze 
website: www.heerlenmondiaal.nl 
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Adventsactie 2024: 
voedzame gewassen voor  
gezonde families  

  

Met de eerste adventszondag, zondag 1 
december 2024 start ook de Adventsactie.  
 
Deze keer staat een tweetal projecten rondom 
de teelt van voedzame gewassen voor gezonde 
families in Indonesië en Guatemala centraal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders 
moeite om voor voldoende voedzaam voedsel te 
zorgen voor hun gezin. 
 
Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor 
chronische ondervoeding, wat levenslange 
gevolgen kan hebben.  
 
Lokale partners van Adventsactie leren families 
traditionele, lokale landbouwmethodes. De oude 
technieken zorgen voor een gezonde bodem, 
een rijke oogst en voedzame, biologische 
gewassen.     
 
Op West-Flores, Indonesië 
(https://www.vastenactie.nl/projecten/onze-
projecten/superfood-sorghum-tegen-
ondervoeding-op-west-flores-in-indonesie) zijn 
veel kinderen ondervoed. Boeren leren nu sorg- 
 

hum verbouwen, een voedingsrijk gewas dat 
goed tegen droogte kan. 
 

              
 
Om honger en ondervoeding tegen te gaan leren 
inheemse boerengezinnen in Guatemala voedsel 
te verbouwen zoals hun voorouders dat deden.  
Dit zorgt voor een hogere opbrengst en een 
voedingsrijk dieet. 

                 

Kijk voor meer informatie over de twee projecten 
op www.adventsactie.nl.  

Doneren kan via deze website of via bankreke-
ningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 ten name 
van Adventsactie. 

Op de website: staat meer informatie en ook een 
button Ja, ik doe mee om een gift over te ma-
ken.      

Doneren kan ook via onderstaande QR code:  
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Duizenden kilometers nieuw 
spoor door indianenland 
  

          
In een gezamenlijke verklaring waarschuwen di-
verse Braziliaanse kerkelijke organisaties voor 
de manier waarop er nieuwe spoorlijnen dwars 
door en langs inheemse gebieden worden aan-
gelegd.  
 
Om te beginnen worden de indianen niet ge-
hoord en betrokken bij deze immense ingrepen 
in hun land  en verder wijzen de organisaties op 
de gevolgen voor het leefmilieu. 
 

 
 
De deelstaat Mato Grosso is een belangrijke 
graanschuur voor Europa en China. Treinen be-
dienen de havens en vragen om uitbreiding. Op-
nieuw staat er 1700 km nieuw spoor op de te-
kentafel. Ontwikkeling? Cimi, het Landpastoraat 
en andere organisaties spreken van “vernietig-
ing”. 
 
Mato Grosso breekt alle records om een deel-
staat te worden zonder water en dus zonder le-
ven. De gevolgde koers is erop gericht het om te 
vormen tot een grote woestijn van monoculturen 
die goederen produceren voor de buitenlandse 
markt. 
 

 
 
Gevolgen voor het milieu: 
Ontbossing en biodiversiteit: De aanleg van 
spoorwegen impliceert ontbossing, wat gevoelige 
ecosystemen kan aantasten. Versnippering van 
habitats: spoorwegen werpen barrières op voor 
dieren in het wild. Impact op beschermde gebie-
den: De uitbreiding van spoorwegen doorkruist 
beschermde gebieden, wat mogelijk onomkeer-
bare schade kan veroorzaken. Watercyclus: 
Waterschaarste is al een realiteit in de deelstaat. 
De aanleg en exploitatie van spoorwegen heeft 
niet alleen invloed op vervuilende beken en ri-
vieren, maar ook op bronnen en stroomgebie-
den. 
  
Maatschappelijke impact: 
Inheemse gemeenschappen: er worden meer 
dan 20 inheemse gebieden getroffen. Het ge- 
brek aan adequaat overleg met deze bevol-
kingsgroepen schendt rechten en heeft een ne-
gatieve invloed op hun manier van leven. 
Ontheemding van bevolkingsgroepen: de aanleg 
van spoorwegen dwingt tot de verplaatsing van 
gezinnen, vaak zonder adequate compensatie of 
steun voor hervestiging.  
 
Lokale economische veranderingen: hoewel er 
een pro-rail verhaal is dat ze de lokale econo-
mische ontwikkeling kunnen stimuleren, is er ook 
een praktische bevinding dat ze de ongelijk-
heden vergroten en spanningen veroorzaken in 
gemeenschappen die niet direct profiteren van 
de projecten.  
 
Zonder uitzondering zijn alle spoorwegprojecten 
in Mato Grosso voor het vervoer van vracht en 
niet voor mensen. Een situatie waarin een pro-
ject meer verlies dan winst oplevert voor de so-
ciale ontwikkeling van de gebieden, aldus de or-  
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ganisaties. 
 
Het ontwikkelingsmodel dat door de staat wordt 
gevolgd – zo gaan ze verder - wijst op een terug-
kerend probleem: menselijke hebzucht, losge-
koppeld van de sociale en ecologische realiteit, 
genereert grandioze en impactvolle projecten 
(“faraonische werken”), waarvan de belangrijkste 
motivatie is om economische belangen te begun-
stigen, uit sectoren zoals agribusiness, mijnbouw 
en olie.  
 
Waarom kunnen we geen infrastructuur hebben 
die de bossen en degenen die er wonen in stand 
houdt? Voor ons is infrastructuur het bos zelf en 
we moeten projecten bedenken die deze visie 
bevorderen voordat het te laat is. 
 
Er is geen evenwicht tussen de onmiddellijke 
economische winst en de schade op lange 
termijn, zowel voor het milieu als voor de 
getroffen mensen. In een wereld waar kwesties 
op het gebied van klimaat en sociale rechtvaar-
digheid steeds urgenter worden, vormt deze 
kloof tussen economische belangen en de so-
ciaal-ecologische realiteit een grote uitdaging, of 
beter gezegd, een aangekondigde catastrofe. 
 
Het is dringend nodig om de studies en ontwer-
pen van de spoorwegen bij te werken en om re-
kening te houden met de klimaateffecten en de 
huidige sociaal-ecologische realiteit, en om in-
heemse volken en traditionele volkeren en ge-
meenschappen te betrekken bij het besluitvor-
mingsproces tijdens de vergunningsfase.  
 
In de context van Mato Grosso en Brazilië, waar 
de effecten van klimaatverandering steeds dui-
delijker worden, is het negeren van dit onderdeel 
in studies en spoorwegwerken een grote tekort-
koming. 
 
(Voor NL en Europa belangrijk: Deutsche Bahn 
e.a. zijn betrokken bij planning en aanleg van de 
spoorlijnen). 

Kerst en Nieuwjaarswens  

 

Het bestuur en de deelnemende organisaties 
van HeerlenMondiaal wil iedereen: 
 
 

 
 
Prettige Kerstdagen en een gelukkig, 
vreedzaam en gezond 2025 !!  
 
wensen.  
 
De Inkijk verschijnt normaal alleen in januari als 
er voldoende berichten zijn.  
 
Het eerste volgende nummer verschijnt daarom 
omstreeks 1 januari 2025. 
 
Kopij kan tot uiterlijk: 20 december 2024 gemaild 
worden naar: rochette.frank@gmail.com  
 
Berichten voor onze website kunt u ook mailen 
aan het bovenstaande emailadres. 
 
 

         
 



Colofon  
 

De Inkijk december 2024 is een uitgave van  
HeerlenMondiaal.  
 
De Inkijk wordt gratis per email aan de abonnees 
verstuurd. 
 
Redacteur: Frank Rochette 
Email        : rochette.frank@gmail.com 
 
Voor gratis email abonnement:  
mail naar Frank Rochette. 
 
Het januari nummer verschijnt omstreeks: 
 
                         1 januari      2025 
Sluiting kopij:  20 december 2024 
 
 
                      
 

                 
 

 
 
 
 

Agenda december 2024 
 
Za     30 nov en 
Zo     1  Open Schacht 
              Mijnmuseumpad 2 
              Heerlen 
              10.00 – 17.00 
 
Zo      1  Ontmoetingen met voormalige vluchtelingen 
               Klooster Wittem 
               16.00 – 17.30 
 
Zo      1  Start Adventsactie 2024  
               (zie pagina 15) 
 
Di      3   Podium Royal: ‘t Is een kwestie van Geduld 
               Over het belang van het behoud van het Limburgs 
               Theater Royal 
               Stationsplein 5 
               Aanvang: 20.00 
 
Do    5   Humanistisch Verbond Leesclub: Luister 
              14.00 – 16.00 
 
Vr      6  Film: Pather Panchali 
              Filmhuis De Spiegel 
              Stationsplein 5 
              Heerlen 
              Aanvang: 20.00 
 
Za      7  Dag van de Mensenrechten: Write for Rights 
              Schrijfacttie 
              Glaspaleis Schunck 
              12.00 – 17.00 
              Fakkeloptocht 
              17.00 – 17.30 
              Schrijfactie 
              Luciushof, Putgraaf 3 
              17.30 – 20.00 
 
Wo   11   Moodboek 
               Mc de Heksenketel 
               Mijnzetellaan 6 
               Heerlen 
               13.00 –15.00  
 
Do    12  Café Mondiaal: Schending van Mensenrechten 
               Café Pelt 
               Pancratiusstraat 48 
               Heerlen  
               Aanvang: 19.30 
 
Zo    15  Film: Pather Panchali 
               Filmhuis De Spiegel 
               Stationsplein 5 
               Heerlen 
               Aanvang: 16.00 
 
Ma   16   Kerststukje Maken 
               Mc de Heksenketel 
               Mijnzetellaan 6 
               Heerlen 
               13:00 – 15:00 uur 
               19-00 – 21:00 uur 
 
Wo   18  Humanistisch Café: Midwinter viering 
               Café Pelt 
               Pancratiusstraat 48 
               Heerlen  
               Aanvang: 18.30 
 

 

 


