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Café Mondiaal :  
Kunst als aanjager van 
maatschappelijke verandering 
 

                      
    

        
Op donderdag 11 januari organiseert Heerlen 
Mondiaal de 89 ste editie van Café Mondiaal met 
als thema: Kunst als aanjager van maat-
schappelijke verandering. 
 
Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in 
Café Pelt gelegen aan de Pancratiusstraat 48 in 
Heerlen. 
 
Kunst is enorm veelzijdig en zelfs beeldende 
kunst is vaak een uitdrukking van veel verschil-
lende gevoelens en emoties. Er is ook kunst die 
zich met een boodschap richt op onze samenle-
ving.  
 
En er zijn kunstenaars die vinden dat er maat-
schappelijke verandering nodig is en zich daar 
ook met hun kunst voor willen inzetten.  
 
Denk bijvoorbeeld aan cartoons, protest- of vre-
desliederen, films en schilderijen met een bood-
schap (de Guernica van Picasso is een klassiek 
voorbeeld) en beelden die niet alleen herdenken 
maar ook nu nog actueel zijn.  
 
Of aan Ai Wei Wei die zijn levenslange strijd te-
gen de dictatuur in China in talrijke kunstobjecten 
heeft verbeeld.  
 
En aan de Russische kunstenaar Pavel Krisevitsj 
die al bijna drie jaar in de gevangenis zit omdat  

hij tegen Poetin is. Hij blijft vanuit zijn cel, die hij 
deelt met 20 anderen, indringende kunst maken 
die door zijn advocaat uit de gevangenis wordt 
gesmokkeld. 
 
Het tegenovergestelde komt ook voor: kunste-
naars die in dictatoriale landen wordt verboden 
om eigen kunst te maken, maar staatsopdrach-
ten krijgen om een rooskleurig beeld te schetsen. 
 
Tijdens deze Café Mondiaal zal beeldend kun-
stenaar Dave de Leeuw zijn visie geven op het 
onderwerp „Kunst als aanjager van maatschap-
pelijke verandering‟. Ziet hij kunstenaars als 
voortrekkers van verandering, of zijn de meeste 
kunstenaars „makke schapen‟, die vooral in het 
eigen atelier bezig zijn? 
 
Na de korte inleiding van Dave de Leeuw zal 
weer het voor Café Mondiaal kenmerkende ge-
sprek volgen. 
 
Café Mondiaal  
 
De inleiding zal worden verzorgd door Dave De 
Leeuw (1981). Hij is een Heerlens multidisci-
plinair beeldend kunstenaar. Hij maakt schil-
derijen, beelden, murals, videokunst en instal-
laties. Zijn werk is in diverse musea te zien en hij 
enkele tientallen tentoonstellingen verzorgd. En 
de grote mural Heerlen Heron (reiger) op het 
voormalige CBS-kantoor is ook van hem, samen 
met Vincent Lancee. 
 
Deze aflevering van Café Mondiaal wordt 
georganiseerd door HeerlenMondiaal.  
 
Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de 
discussie leiden. 

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal 
kunt u terecht bij: 

Harrie Winteraeken  

06-52375611    hwinteraeken@hotmail.com     

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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Write for rights goed bezocht 
 

 
 
Op 9 en 10 december 2023 was Amnesty Park-
stad weer actief met de jaarlijkse schrijfactie 
Write for rights, ter gelegenheid van de Interna-
tionale dag van de Rechten van de Mens en dit 
jaar in het bijzonder de viering van 75 jaar Uni-
versele verklaring van de rechten van de mens.  
 
Ook dit jaar schreven we weer voor mensen die 
hun nek uit durfden te steken en daarvoor zwaar 
gestraft werden. Samen zetten we met vele dui-
zenden brieven de autoriteiten onder druk om 
hen vrij te laten of gerechtigheid te geven.  
 
Er werden groetenkaarten geschreven aan de 
betreffende slachtoffers of hun familie, om hen te 
ondersteunen in hun strijd en hun de kracht te 
geven door te gaan. Wij weten uit ervaring dat 
een enorme stapel brieven echt het verschil kan 
maken. 
 
In samenwerking met Schunck en Heerlen Mon-
diaal waren er dit jaar gedurende twee dagen ac-
tiviteiten. Op zaterdag had Schunck Bibliotheek 
een Voorleesmarathon georganiseerd waarbij 
tientallen bekende en minder bekende Heer-
lenaren voorlazen uit Het Achterhuis van Anne 
Frank, om aandacht te vragen voor kinderen in 
oorlogssituaties. Vooral kinderen zijn het die te 
lijden hebben onder oorlog en het leven onder 
theocratische en totalitaire regimes, waarbij de 
toekomst van zoveel kinderen wordt vernietigd.  
 

      
     Raenys Martis van onder meer Black lives  
      matters Heerlen leest voor uit Anne Frank 

Het was een drukte van belang, zeker toen ook 
het koor de Stem des Volks uit Maastricht enkele 
liederen ten gehore bracht over (de strijd voor) 
mensenrechten. Zowel de nodige koorleden als 
voorlezers kwamen tussendoor ook schrijven.  
    

 
Even pauze bij het voorlezen om te luisteren naar de Stem des 
Volks. 

 
Op zondag was de sfeer anders en werd er meer 
gefocust op het schrijven van de brieven en het 
maken van kaartjes.  
 
Ook deze dag werd opgeluisterd met muziek, dit 
keer Arabische klanken van het duo Paul en 
Nashdat, viool, ud en zang.  
      

 
      Enkele Palestijnse kinderen blijven staan om te luisteren  
        naar voor hen bekende muziek. 

 
Rond 17 uur was het weer tijd voor de jaarlijkse 
Fakkeltocht door het centrum van Heerlen, waar-
aan 25 mensen deelnamen, 
 
De tocht eindigde bij De Twee Gezusters, waar 
verder werd geschreven, gesterkt door soep en 
broodjes.  
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       De fakkeloptocht in Heerlen. 
 
 

      
      De deelnemers aan de Fakkeltocht verzamelen zich na  
      afloop bij de Twee Gezusters. 
 
Hoewel nog niet alle brieven en kaarten geteld 
zijn is het wel duidelijk dat er bijna het dubbele 
van vorig jaar is geschreven, dat wil zeggen zo‟n 
300 brieven. In het komende nummer meer 
details. 
Als je nog eens wilt teruglezen voor wie we, over 
de hele wereld, hebben geschreven kun je dit 
terugvinden in de Inkijk van december 2023 of 
op de site van Amnesty: 
https://www.amnesty.nl/write-for-rights 
Laten we hopen dat de talloze brieven en 
kaartjes ook dit jaar weer leiden tot successen! 
 
Meedoen? 
 
Doe mee aan onze acties en help ons in onze 
strijd voor een betere wereld !  
 
Op deze pagina zie je alle lopende acties:  
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie. 
 
Ook kun je je op deze pagina aanmelden voor 
spoedacties, die krijg je dan via de mail.  
 
Voor meer informatie over Amnesty Parkstad zie 
onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/amnestyparkstad 
 
of neem contact op met onze voorzitter John 
Kusters: johnkusters1@hotmail.com 

Humanistisch Café januari 

          

Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert op woensdag 17 januari 2024 weer 
een nieuwe bijeenkomst van het Humanistisch 
Café.  
 
Deze editie gaat ook weer plaatsvinden bij: 
 
Café Pelt 
Pancratiusstraat 48 
Heerlen 
 
begint om 19.00 uur en zal tot 21.00 duren en de 
entree is gratis.  
 

                     
 
Deze keer bespreken wij 3 uitspraken uit het 
boek van Stine Jensen, "Voor elke dag een 
filosofische vraag": 
 

Wat betekent thuis voor jou 
Waar ben je bang voor 
Wat betekent reizen voor jou. 

 
Voor meer informatie:  

hvzuidlimburg@regio.humanistischverbond.nl  

of bij Elske Mooij, 06-52227260 
 
https://zuid-limburg.humanistischverbond.nl/ 
https://stinejensen.nl/ 
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Stichting Scan: Kalender 2024 
 

            
  
 
Sinds enkele jaren brengt Stichting SCAN een 
kalender uit. 
 
De 2024 versie zal in januari 2024 verschijnen. 
 

            
 
Op deze kalender zijn alle belangrijke dagen in 
Nederland en Afghanistan bij elkaar gebracht 
zodat u alle feestdagen kunt zien.  
 
Ook dit jaar zijn alle (bekende) activiteiten van de 
organisaties verenigd in HeerlenMondiaal en, 
alle met haar bevriend organisaties, vermeld. 
 
Deze kalender bestaat uit 3 jaartellingen:  
 
de Christelijke,  
de Islamitische en de  
Solar Hijri Kalender (Perzische jaartelling).  
 
Hieronder volgt meer informatie over deze 
jaartellingen. 
 
De Christelijke en Solar Hijri Kalender hebben 
hetzelfde aantal dagen (365 dagen). Het 
nieuwjaar op de Perzische kalender is bijvoor- 

beeld net als de Christelijke kalender altijd op 
dezelfde dag, namelijk op 21 maart (dan begint 
het nieuwjaar met de eerste maand Hamal) (elke 
5 jaar is het nieuwjaar echter op 20 maart). Ook 
bijvoorbeeld de Onafhankelijkheidsdag van 
Afghanistan is op een vaste dag, namelijk 28-5-
1298 (= 19-8-1919) en dit is altijd op 19 augus-
tus. 
 
De Solar Hijri Kalender (Perzische) kalender is 
een zonnekalender en wordt in Afghanistan, Iran 
en Koerdistan gebruikt. 
De jaartelling van de Perzische kalender was op 
hetzelfde punt begonnen als de Islamitische 
kalender, maar verder zijn er geen overeenkom-
sten. 
 
De Islamitische jaartelling (Hijri Qamari) is een 
tijdrekening met als beginpunt het jaar waarin de 
hijrat of hegrat plaatsvond. Dit is de migratie van 
Mohammed (vrede zij met hem) van Mekka naar 
Medina. Dit jaar begon (volgens de juliaanse 
kalender) op 15 of 16 juli 622. De Islamitische 
jaartelling wordt binnen de Islam gebruikt voor de 
bepaling van bepaalde feest- en vastendagen, 
maar ook als gangbare kalender in Saoedi-
Arabië en enkele omringende landen. De 
Islamitische kalender is een maan-gebonden 
kalender, bestaande uit een jaar van 12 maan- 
den van 29 of 30 dagen. Doordat deze 12 samen 
ongeveer 354 dagen duren, loopt deze kalender 
elk jaar 10 tot 12 dagen uit de pas met het 
zonnejaar, waardoor bijv. de Ramadan nu in de 
zomer is maar na enkele jaren in de winter.  
 
Muharram is de eerste maand van Islamitische 
jaartelling (Hijri Qamari) (Begin Nieuwjaar). 
Toen de Taliban aan de macht was in Afghan-
istan (1999 en 2002) gebruikte ze de Islamitische 
kalender. 
 
Wij gebruiken in Afghanistan nu de Solar Hijri 
Kalender. De maanden zijn hetzelfde, maar de 
namen van de maanden zijn in Afghanistan 
anders. Bijvoorbeeld: de eerste maand heet in 
Afghanistan „Hamal‟, in Iran heet dit „Farvardin‟ 
en de Koerdische mensen noemen het 
Xakelêwe. 
 
Voor meer informatie of bestellen/downloaden 
van de kalender: 
 
https://stichtingscan.com/de-kalender-van-2023/ 
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Cursus natuurlijk moestuinieren 

2024 
 

            
 
Wil je ook je eigen biologische groenten en fruit 
verbouwen? De Werkgroep Permacultuur van 
Parkstad in Transitie organiseert een cursus. Na 
het volgen van deze cursus kun je gelijk aan de 
slag in je eigen tuin, buurttuin of samentuin. 
Deze cursus wordt gegeven door Leo de Groot.  
 

          
 
Leo is in 2012 begonnen met lesgeven. Na zijn 
Permacultuur Ontwerp Cursus (PDC), volgde hij 
een cursus lesgeven in permacultuur in Dene-
marken. Daarnaast heeft hij praktijkervaring door 
een eigen tuin en de Dobbeltuin in Heerlen. 
 
Permacultuur is leven in het besef onderdeel te 
zijn van de natuur en is leren van de natuur met 
als doel te voorzien in menselijke behoeften ter-
wijl we de gezondheid van ecosystemen verbe-
teren of in stand houden. Het heeft 3 ethische 
principes als basis: zorg voor de aarde, zorg 
voor de mensen, eerlijk delen. 
 
De cursus natuurlijk moestuinieren bestaat uit 10 
uur theorie in 4 bijeenkomsten en 2 praktijk-
dagen met 4 uur theorie en 6 uur praktijk. 
 
Behalve theorie wordt in de cursus samenwer-
kingsvormen gebruikt waarin men van elkaar 
leert. Het minimum aantal deelnemers is 8 en het 
maximum 14. 

Les 1 Algemene introductie: 3 ethische 
principes, 12 permacultuur principes, sectoren, 
waar komt de moestuin. 
 
Les 2 Aarde en vruchtbaarheid, wel of niet 
spitten, compost maken, grond verbeteren. 
 
Les 3 Soorten planten en zaad, zaaien, 
combinatieteelt, wisselteelt, opvolging, teeltplan. 
 
Les 4 Gewasbescherming, slakken, 
kruidengier, medewerkers, oogsten en bewaren. 
 
Als rode draad in de cursus loopt het maken van 
je eigen tuinontwerp. 
 
De cursus natuurlijk moestuinieren is op 
maandag 22 januari, 5, 19 februari en 4 maart 
van 19.30 tot 22.00. in het Transitie-lokaal, 
Mijnzetellaan 6 Heerlen. 
 

De praktijkdagen zijn op zaterdag 6 april en za. 4 
mei van 10.00 tot 15.00 op de Dobbeltuin, 
Dobbelsteijnstraat Heerlen. 
 
Kosten naar draagkracht: €65,- , €85,- , €105,- , 
€125,- , €145,- inclusief lesmateriaal en 
koffie/thee. 
 
De tweede cursus natuurlijk moestuinieren is op 
dinsdag dinsdag 30 januari, 6, 27 februari en 12 
maart van 19.30 tot 22.00. in het Transitie-lokaal, 
Mijnzetellaan 6 Heerlen. 
 
De praktijkdagen zijn op zaterdag 13 april en za. 
11 mei van 10.00 tot 15.00 op de Dobbeltuin, 
Dobbelsteijnstraat Heerlen. 
 

Aanmelden bij: 
Leo de Groot mail: LeodeGroot15@gmail.com 
Voor meer informatie: 06-47311049 of bezoek de 
website: https://parksjtad-in-transitie.nl/ 
 

                          

https://parksjtad-in-transitie.nl/
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Activiteitenlijst 2024 
Heerlen Mondiaal 
 

            
 
In 2023 stelde HeerlenMondiaal voor de eerste 
keer een lijst op met haar activiteiten. 
 
Aan het begin van dit nieuwe jaar is er een 
nieuwe, uitgebreidere lijst samengesteld met alle 
activiteiten van: 
 
HeerlenMondiaal,  
de in haar deelnemende organisaties  
van haar bevriende organisaties.  
(voor zover bekend) 
 
Deze lijst wordt per maand bijgewerkt en staat 
op onze website: www.heerlenmondiaal.nl 
 
Heeft u op- of aanmerkingen over onze lijst? 
Organiseert u een activiteit? 
Zijn wij een activiteit vergeten? 
Gaat een activiteit niet door? 
 
Stuur u dan aub een mail aan: 
Rochette.frank@gmail.com. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste activiteiten van  
MC De Heksenketel 
 

 
 
Maandag 
10.00 - 12.00     Handwerken 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
11.00 – 14.30     Chinees dansen 
12.00 - 13.00     Lunch 
 
Dinsdag 
10.00 - 12.00    2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                          afspraak)        
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
12.00 - 13.00     Lunch 
15.00 – 16.00    Buikdansen 
 
Woensdag 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                           afspraak)   
10.00 - 12.00     wandelen (5 tot 7 kilometer) 
11.00 - 12.00      wandelen (3 tot 4 km) 
      
12.00 - 13.00     Lunch en ( laatste woensdag v/d 
                          maand wereldlunch)  
 
Donderdag 
09.00 - 12.00    Nederlandse Conversatie Les 
09.00 - 12.00    Naailes      
09.30 - 10.30    Yoga 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                          afspraak)        
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
12.00 - 13.00     Lunch 
 
Vrijdag        Op vrijdag zijn er géén activiteiten 
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Incidentele activiteiten januari 
 

 
 
Vogelvoederkrans 
 

                   
 
Vogels hebben het tegen de winter moeilijk om 
nog voer te vinden. De planten hebben ook geen 
lekkers meer en het is dan ook steeds moeilijker 
om de winter rond te komen. 
 
Wil jij de vogels een handje helpen om de winter 
door te komen met een prachtige vogelvoeder-
krans? 
 
Of het nu in de tuin is of lekker op je eigen bal-
kon, de vogels vinden deze heerlijke voeder-
krans wel. Het is niet alleen een waar paradijs 
voor de vogels maar er komt ook meer leven in 
je achtertuin of balkon. 
 
Wanneer :Donderdag 18 januari 2024 
Tijd         : 19.00 – 21.00 
Kosten    : € 10,- 
 
Tot drie dagen vooraf aanmelden via 06-
18956083 
 
Carnavalskrans 
 

                    

Carnaval is van oorsprong een heidens volks-
feest. Het valt binnen de chriselijke traditie op de 
zondag,maandag en dinsdag voorafgaand aan 
de vastentijd van 40 dagen. 
 
In Nederland wordt het van oorsprong alleen 
door katholieken gevierd, voornamelijk in het zui-
den. 
 
Wij gaan met dit thema een krans maken. Laat je 
talent tot bloei komen tijdens deze workshop en 
doe gezellig mee! 
 
Let op deze workshop wordt op twee data 
gegeven! 
 
Wanneer : Dinsdag 30 januari van 13:00 –  
                  15:00  
                  Donderdag 8 februari van 19:00 –             
                  21:00  
Kosten     : € 8,- (pin of contant) 
 
Tot drie dagen vooraf aanmelden via 06-
18956083 
 
Voor meer informatie: 
 
Mc de Heksenketel,  
Mijnzetellaan 6   
Heerlen 
 
06-18956083 
 
http://www.mc-deheksenketel.nl/ 
 
Wij zijn ook te vinden op Facebook: 
 
https://www.facebook.com/pages/Mc-de-
Heksenketel/247119558817026     
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Repaircafé komt naar Heerlen 

 
 
Het team van Repair Café Parkstad Limburg is in 
de  eerste maand van het nieuwe jaar weer in 
Parkstad aanwezig en wel op: 

zaterdag 27 januari van 10.00 – 12.30  
 
in: 
 

Sam Sam 

Mijnzetellaan 6 
Heerlen 
 
Op zaterdag 25 november was de laatste repair-
café van 2023. Het was een regenachtige och-
tend, de straat is afgesloten maar desondanks 
weten toch veel mensen de weg naar het repair-
café te vinden.  

Door het berichtje in de Via, De Inkijk, of door te 
zoeken op internet of zelfs op advies van elek-
tronicawinkels die niet meer aan repareren willen 
beginnen komen de mensen bij ons Repaircafé 
terecht. Sommige mensen zijn bekend met het 
Repaircafé en sommigen komen voor het eerst 
en zijn dan ook heel enthousiast over het initia-
tief. Ook komt het voor dat mensen binnen ko-
men lopen alleen maar om een kijkje te nemen. 
Wij geven dan informatie en leggen graag het 
principe uit van het repaircafé.  

Om 9 uur komen de vrijwilligers binnen en nadat 
alles in gereedheid is gebracht is er koffie en 
thee en is er tijd om bij te kletsen. De soezen, 
gesponsord door Corrie, vallen goed in de 
smaak.  

Er zijn 7 technische vrijwilligers, Corrie onze 
naaister en 2 gastvrouwen Elly en Gonnie.  

Nadat iedereen zijn of haar plaats in heeft ge-
nomen gaan om 10 uur de deuren open en stro-
men de mensen binnen. Door het beperkt aan-   

tal vrijwilligers kan natuurlijk niet meteen ieder-
een geholpen worden. Maar het is warm binnen, 
er is koffie.  

Totaal worden er 26 artikelen aangeboden waar-
van er 12 worden gerepareerd, 6 krijgen een ad-
vies mee naar huis en komen volgende keer te-
rug of kunnen er zelf mee aan de slag, 8 artike-
len kunnen helaas niet meer worden gerepa-
reerd.  

Dan zijn er ook nog enkele mensen die niet wil-
len wachten tot er een reparateur vrij is, die ver-
wijzen we dan door naar een ander Repaircafé, 
Oirsbeek of Kerkrade, of ze kunnen een andere 
keer terug komen.  

Sommige mensen nemen 2 of zelfs 3 artikelen 
mee om te laten repareren. Wij vragen dan (als 
het druk is) wat ze als eerste willen laten repare-
ren. Dit wordt dan geregistreerd en als dat artikel 
klaar is komt na registratie het volgende aan de 
beurt. Maar ze moeten dan wel weer aansluiten. 

Jammer dat er nog steeds mensen denken dat 
repareren zo is gepiept, die dan pas om 12 uur 
of zelfs nog later met een artikel komen. Het o-
pen maken van een apparaat kost vaak al heel 
veel tijd en dan moet er nog gekeken worden wat 
het euvel is. Daarom nogmaals het advies men-
sen kom op tijd het kan anders zijn dat je niet 
meer geholpen kan worden.  

Meer informatie: 

Voor vragen over of het aanmelden van bijv. een 
reparatie kunt u contact opnemen via de 
mail: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com 

Meer informatie over het Repaircafé kunt u vin-
den op: 

www.repaircafeparkstad.nl en de facebookpagi-
na onder repaircafeparkstad. 

Kijk ook eens op de landelijke website, 
www.repaircafe.nl. 
 

         

mailto:repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
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Open Schacht 
 

 
 
Op zaterdag 6 en zondag 7 januari is het weer 
Open Schacht weekend. 
 
Het Mijnmonument Oranje Nassau I opent op 
deze twee weekenddagen dan haar deuren van 
10.00 tot 17.00. 
 
Het iconische gebouw was jarenlang een verbin-
ding tussen de ondergrondse steenkoolwinning 
en het bovengrondse leven.  
 
In het Rijksmonument bewonder je de liftschacht 
en objecten uit de mijntijd, en er zijn demonstra-
ties van de indrukwekkende ophaalmachine. 
 

           
 
Ervaar het mijnverleden in dit imposante gebouw 
en ontmoet oud-mijnwerkers die de aanwezigen 
zullen rondleiden en hun vragen kunnen 
beantwoorden. 

 
 
In dit weekend is ook het Nederlands MijnMu-
seum gelegen aan de Dr. Poelstraat 29 geopend 
en met een combinatieticket van €15,- krijg je 
toegang tot beide locaties.  
 
Voor meer informatie, over de foto-expositie, zie: 
https://www.nederlandsmijnmuseum.nl/.../foto-
expositie.../ 
 
Tickets koop je aan de museumbalie of online 
 
Voor meer informatie: 
https://www.nederlandsmijnmuseum.nl/ 
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Stichting ICMP:  
Jaarverslag 2022 
 

                        
 
In 2005 heeft een groep immigranten uit Irak de 
Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Park-
stad (SICMP) opgericht.  
 
Het bestuur bestaat uit de volgende vijf 
personen:  
Fadhel Al Hassouni (voorzitter en penning-
meester); 
Abdul Razak Khafaji (secretaris); 
Suhad Hussein Chead Hamdawi;  
Gania Yousif Obaid;  
Batoel Hassoen Shaghith. 
      

 
 
De belangrijkste doelen van de stichting zijn: 
• Het bevorderen van de onderlinge betrekkingen 
tussen de Nederlandse en Irakese bevolking, 
door middel van het organiseren van diverse 
activiteiten; 
• Het helpen bevorderen van de integratie en 
emancipatie van mensen met Irakese achter-
grond in de Nederlandse maatschappij; 
• Het stimuleren van (Irakese) mensen om actief 
deel te nemen aan de maatschappij om de be-
langen van mensen en de maatschappij te 
bevorderen; 
• Het signaleren van knelpunten en problemen 
van de achterban en het adviseren en meewerk-
en aan oplossingen voor deze knelpunten en 
problemen; 
• Het bemiddelen tussen de Irakese mensen en 
Nederlandse instanties; 

• Het vieren en herdenken van culturele en 
traditionele aangelegenheden. 
 
ICMP werkt vooral vanuit het oogpunt van de 
belangen van Irakese mensen. Het integreren in 
de Nederlandse samenleving staat centraal maar 
wel met het behoud van de eigen identiteit. 
 
In Parkstad Limburg leven sinds de eerste 
vluchtelingenstroom in 1993 zo‟n 250 Irakezen 
die een verblijfsvergunning of de Nederlandse 
nationaliteit bezitten. Ook verblijven er veel Ira- 
kezen in het asielzoekerscentrum AZC in 
Heerlen. 
 
Spreekuren: 
 
De organisatie werkt louter met vrijwilligers en is 
onafhankelijk.  
 

 
 
De Stichting ICPM heeft zelf géén inkomsten 
maar heeft wel een werkruimte in het gebouw 
van Alcander, Kruistraat 103 in Heerlen. 
 
In deze ruimte wordt het spreekuur op afspraak 
gehouden en er werken vier vrijwilligers. 
 
Op deze spreekuren kan men terecht met al uw 
vragen over:  
 
sociale zekerheid, recht op uitkering, bijzondere 
bijstand en het gemeentelijke minimabeleid; plus 
recht op toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, 
kindgebonden budget, alleenstaande ouderkor-
ting), werk en onderwijs, inburgering, vreemde-
lingenzaken (recht op verblijf in Nederland, asiel-
zaken, huisvestiging, gezinshereniging.  
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En tot slot over verzekeringen (ziektekosten-
verzekering, Wettelijke Aansprakelijkheidsver-
zekering,  woonverzekering, begrafenisverze-
kering enz.) 
 
U kunt er formulieren (laten) invullen (bijvoor-
beeld voor kwijtschelding gemeentelijke belas-
ting en waterschapsheffingen) een betalings-
regeling aanvragen en de administratie op orde 
brengen. 
 
De adviezen van de Stichting ICMP zijn gratis. 
 
In  2022 hebben 183 mensen het spreekuur be-
zocht, waarvan 168 uit Heerlen (inclusief Hoens-
broek) kwamen. Dat zijn er 28 meer dan in 2021. 
In totaal werd bijna 460 uur advieswerk geleverd. 
 
Hoewel SICMP zich oorspronkelijk vooral op Irak 
en Irakese mensen richtte, is op het spreekuur 
het aantal mensen afkomstig uit Irak met 27 % 
niet de grootste groep. Dat zijn de mensen uit 
Syrië met 40 %.  
 
Zie hier in de tabel de grote variatie in 2022 wat 
betreft herkomst van de klanten: 
 
  

Herkomst Aantal 
klanten 

Angola 1 

Colombia 1 

Eritrea 21 

Guinee 1 

Irak 48 

Iran 2 

Jemen 2 

Marokko 7 

Sierra Leone 3 

Soedan 1 

Somalië 3 

Sri Lanka 4 

Stateloos 14 

Syrië 72 

Turkije 2 

Totalen 183 
 
 
        
 
. 

Workshops participatieverklaring: 
     

 
 
De Gemeente Heerlen heeft in samenwerking 
met SICMP een aantal workshops georganiseerd 

speciaal voor statushouders en nieuwkomers.  
 
Vanaf 1 oktober 2017 is het traject participatie-
verklaring een onderdeel van de inburgering. De 
nieuwkomers moeten dit traject doorlopen in het 
eerste jaar van hun verblijf in Nederland 
 
Als men niet binnen één jaar een officiële partici-
patieverklaring heeft, dan krijgt de nieuwkomer of 
de statushouder een boete van de Dienst Uit-
voering Onderwijs (DUO) van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook kan 
hij/zij dan géén geld meer lenen bij DUO. 
 
In 2022 hebben 208 mensen aan de workshops 
deelgenomen waarvan er 198 hun participatie-
verklaring hebben gehaald. 
 
Busreizen naar Brussel: 
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Jaarlijks organiseert de stichting twee busreizen 
naar Brussel. Het is dé gelegenheid voor zowel 
autochtonen als allochtonen om in contact te 
komen met elkaar.  
 
Iedereen mag meegaan tegen betaling van een 
kleine bijdrage. In Brussel kan men de hele dag 
winkelen in het centrum of op de Grote Markt. 
  
In totaal hebben 165 mensen aan deze 
busreizen deelgenomen.        
 
Afsluitend: 
SICMP is steeds meer bekend bij allochtonen, 
voornamelijk de Irakezen, maar ook bij andere 
statushouders. Daardoor blijft het aantal klanten 
stijgen. Door de inzet van het bestuur en de 
vrijwilligers heeft de Stichting ICMP aan diverse 
mensen in regio Parkstad Limburg hulpverleend. 
Klanten kennen ook steeds beter de wet- en 
regelgeving waar ze in Nederland aan moeten 
voldoen. Hierdoor kunnen ze beter aan de 
samenleving deelnemen. Zo levert de SICMP 
een aanzienlijke bijdrage aan het vormgeven van 
burgerparticipatie en het bevorderen van de 
multiculturele samenleving in Parkstad Limburg. 
 
Voorzitter Al Hassouni is overigens niet zo 
positief over de huidige situatie: “Het lijkt de 
laatste tijd niet zo goed te gaan met de 
multiculturele samenleving. De standpunten in 
de politiek verharden en steeds vaker lijken er 
problemen te ontstaan tussen de verschillende 
culturele groepen in de Nederlandse 
samenleving. En de positieve kanten van de 
multiculturele samenleving zijn nauwelijks meer 
onderwerp van gesprek.” Maar daar wil de 
Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij 
Parkstad graag tegenwicht aan bieden. 
 
Het bestuur van de SICMP heeft dit jaarverslag 
over 2022 op 17 oktober 2023 vastgesteld. Het 
volledige jaarverslag is verkrijgbaar bij de 
SICMP: 
 
Adres: 
Stichting ICMP 
Kruisstraat 103, 6411 BS Heerlen 
Tel.nr. 045 560 25 25 
Tel.nr. mobiel: 06 33 92 92 76 
E-mail: sicmp2006@yahoo.com 
 
 

ATD: 
Kerst en Nieuwjaars wens 
 

         
             
      “…wanneer je heel arme mensen ziet, 
wanneer je met hen op weg gaat, ontdek je door 
hen wat tederheid kan zijn en leer je inzien dat 
dat hetgene is wat zij ten diepste beleven, dag 
aan dag. Nooit ben ik zo‟n grote moed 
tegengekomen als de moed in het hart van diepe 
armoede. Niet-gekende moed, gesmade moed, 
veroordeelde moed en toch een moed die welk 
oordeel dan ook te boven gaat.” 
 
Père Joseph; Parijs 1981. Uit het boek: “Wij zijn 
ook mensen”. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen U en uw naasten: 
                 Prettige Kerstdagen en een 
                 voorspoedig Nieuwjaar. 
 
De mensen van de lokale groep van de 
ATD Vierde Wereld 
Zuid Limburg 
 
 
We wensen iedereen een inspirerend, hoopvol 
en vredig 2024.           
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Film: LA HIJA DE TODAS LAS 
RABIAS 
 

                
 
Op: zondag 14 januari om 20.00 vertoont Film-
huis De Spiegel de film: La Hija de Todas las 
Rabias 
 
Uit      :Nicaragua,  
Jaar   : 2022 
Duur  : 91 minuten 
Regie : Laura Baumeister de Montis 
Met    : Carlos Gutiérrez,  
             Ara Alejandra Medal  
             Virginia Sevilla 
Kijkwijzer: 12 jaar 
                  Geweld 
                  Grof taalgebruik 
              

                
 
Lilibeth en haar 11-jarige dochter María hebben 
een liefdevolle band, maar geen hoop op een be-
tere toekomst. Ze wonen aan de rand van een 
vuilnisbelt in een van de armste en onveiligste 
landen van Centraal-Amerika, Nicaragua. Hun 
fragiele toekomst hangt af van de verkoop van 
een nest raszuivere jonge honden aan een plaat-
selijke crimineel. 
 
Wanneer de deal niet doorgaat, moet Lilibeth  

naar de stad en laat María achter bij een recy- 
clingcentrum waar ze moet werken. Daar spen-
deert ze haar dagen met de andere kinderen in 
de hoop dat haar moeder snel terugkomt. Maar 
Lilibeth komt niet terug. Met de hulp van haar 
nieuwe vriend besluit ze om haar moeder ach-
terna te gaan. 
 
Hoe haal je schoonheid uit wat lelijk is? Hoe kun-
nen we tederheid en hoop vastleggen in de 
meest absolute ellende? In dit hartverscheuren-
de debuut van Laura Baumeister de Montis - de 
eerste speelfilm van een Nicaraguaanse regis-
seuse - lijkt het om deze vragen te draaien. 
 
La Hija de Todas las Rabias laat ons de (veer) 
kracht zien van kinderen die moeten omgaan 
met de realiteit van de wereld waarin ze zijn ge-
boren. 
 
Bijzonderheden 
 
Voorafgaand aan La Hija de Todas las Rabias 
verzorgt Armand Leenaers een inleiding. Hij is 
kenner en liefhebber van Latijns-Amerika en was 
bestuurslid van het Latin American Film Festival 
(LAFF) in Utrecht. 
 

      
 
Via: https://youtu.be/IgsduJlrdbU 
 
Voor meer informatie en het reserveren van 
kaarten: 
 
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/1687/la-
hija-de-todas-las-rabias-inleiding-armand-
leenaers/ 
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South African Road Trip - 
ROOTS! 
 

        

Op zaterdag 13 januari vanaf 20.00 organiseert 
het Parkstad Limburg Theater in Kerkrade: 
South African Road Trip - ROOTS!. 
 

 
Foto: Raymond van Olphen 
 

ROOTS! prikkelt de zintuigen. 
 
Na West End in Londen komt South African 
Road Trip met ROOTS! naar Limburg.  
 
Deze muzikale show met veertien musici en 
dansers uit Kaapstad neemt je met opzwepende 
live muziek, een prachtig videodecor, fascineren-
de verhalen en Afrikaanse dans mee in de rijke 
tradities van de Xhosa cultuur. Wat kregen zij 
van huis uit mee over religie en tradities? Wat 
betekent de strijd voor vrijheid in Zuid-Afrika voor 
hen? En welke verbindende rol speelt muziek in 
hun cultuur?  
 
Adembenemend en puur  
 
ROOTS! zit boordevol muziek die recht uit het 
hart komt. Traditionals, gespeeld op authentieke 
instrumenten, worden afgewisseld met bekende 
nummers zoals Miriam Makeba's Pata Pata, Fast 
Car van Tracey Chapman en Here Comes the 
Sun van The Beatles.  
 
Nummers die verrassend genoeg ook onderdeel 
zijn van onze roots.  
 
“Breathtaking”, “Pure joy” en “A joyous night of 

soul, spirit and hope”, schrijft de Britse pers ★★

★★★ over deze show. 

  

 
 

 
 
Op:  
 
https://www.plt.nl/programma/south-african-road-
trip-roots/13-01-2024-20-00 
 
kunt u kaarten bestellen en meer info over de 
groep vinden. 
 
Theater Kerkrade 
Theaterplein 30 
6461 DR Kerkrade 
 
https://www.plt.nl/ 
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Documentaire:  
“Laat ons hopen”                     

                 

 
 
Op 15 december 2023 ging in Filmhuis De 
Spiegel in Heerlen de documentaire:  
“Laat ons hopen, een nieuw leven in Heerlen-
Noord” in premiere. 
 
“Laat ons hopen” is een onderdeel van Limburg 
Doc en werd in opdracht van L1 gemaakt door: 
Manon Colson, Cecile Moolhuysen en Barbara 
Nieuwkoop met steun van het Fonds Bijzondere 
Journalistieke Projecten. 
 
Wie in Heerlen-Noord geboren wordt, leeft zes 
jaar minder lang dan een paar kilometer verder-
op in het zuiden van de stad.  
 
Van de twintig gemeenten in Nederland met 
grootste armoede staat Heerlen op de eerste 
plaats; armoede wordt er van generatie op gene-
ratie doorgegeven. 
 
Het Nationaal Programma Heerlen-Noord, met 
Ron Meyer als voorman, is een onafhankelijk 
programmabureau dat als opdracht heeft de 
sociale inhaalrace te bewerkstelligen. Met be-
staande hulpverlening en met de bewoners. En 
ze hebben ambitie: over 25 jaar moet het niet 
meer uitmaken waar je wieg staat. 
 
Maar, is het leven in Heerlen-Noord maakbaar? 
 
In de documentaire 'Laat ons hopen' wordt vanuit 
drie invalshoeken de ontwikkelingen van de 
plannen in de wijk geregistreerd.  
 
Zo is oud FNV-bestuurder Ron Meyer directeur 
van het NPHLN, opgegroeid in Zeswegen. Hij 
staat met zijn team voor een gigantische opgave 
én torenhoge verwachtingen.  

Dan zijn er de hulpverleners die proberen achter 
de voordeur te komen van, en een vertrouwens-
band op te bouwen met de kwetsbare doelgroep. 
 
En zijn er tot slot de jonge moeders zelf, die het 
anders willen dan hoe zij zijn opgegroeid. 
 

 
 
Documentaire is online te bekijken via:  
https://youtu.be/nI4jj-
8sFhE?si=PHK3NR__cbcL2AWT 
 
Meer weten over deze documentaire of over het 
project Heerlen Noord kijk dan op: 
 
https://l1.nl/limburg-doc-laat-ons-hopen-een-
nieuw-leven-in-heerlen-noord-179563/ 
 
https://l1.nl/armoede-in-heerlen-noord-
aangepakt-179706/ 
 
https://www.heerlen-noord.nl/ 
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Agenda januari 2024 
 
Za     6 + 
Zo     7  Open Schacht 
              Mijnmuseumpad 2 
              Heerlen 
              10.00 – 17.00 
 
Wo      6  Film: Matter out of Place 
                Filmhuis De Spiegel 
                Stationsplein 5 
                Heerlen 
                Aanvang: 20.00 
 
Do    11  Café Mondiaal: Kunst als aanjager van maatschappelijke  
                                         verandering 
               Café Pelt 
               Pancratiusstraat 48 
               Heerlen  
               Aanvang: 19.30 
 
Za    13  South African Road Trip - ROOTS! 
               Theater Kerkrade 
               Theaterplein 30 
               6461 DR Kerkrade 
               Aanvang: 20.00 
 
Wo    17   Humanistisch Café: "Voor elke dag een filosofische vraag" 
                Café Pelt 
                Pancratiusstraat 48 
                Heerlen  
                Aanvang: 19.00 
 
Do    18   Vogelvoederkrans 
                Mc de Heksenketel 
                Mijnzetellaan 6 
                Heerlen 
                19.00 – 21.00  
 
Za     27   Repaircafé 
                 Sam Sam 
                 Mijnzetellaan 6 
                 Heerlen 
                10.00 – 12.30 
 
Di      30  Carnavalskrans maken 
                Mc de Heksenketel 
                Mijnzetellaan 6 
                Heerlen 
                13.00 – 15.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


