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Café Mondiaal: Staat hulpver-
lening aan arme mensen 
armoedebestrijding in deweg?  

                   
 

 

        
Op donderdag 2 maart organiseert Heerlen 
Mondiaal de 83 ste editie van Café Mondiaal met 
als thema: Staat hulpverlening aan arme men-
sen armoedebestrijding in de weg? 
 
Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in 
Café Pelt gelegen aan de Pancratiusstraat 48 in 
Heerlen. 
 
Tijdens de Vastenactie ondersteunen de paroc-
hies in de dekenaten Heerlen en Kerkrade een 
agro-ecologische modelboerderij in Mombassa, 
Kenia.  
 
Op deze modelboerderij worden mensen opge-
leid, die na hun opleiding terugkeren naar hun 
dorpen om daar samen met kleine boerinnen en 
boeren een agro-ecologische manier van land-
bouw en veeteelt in de praktijk te brengen.  
 
Dat is hard nodig omdat Kenia zwaar getroffen 
wordt door de klimaatverandering, met lange 
periodes van droogte tot gevolg.  
 
Landbouwmethoden met kunstmest, pesticiden 
en veel watergebruik voldoen niet meer, zeker 
niet voor deze kleine boerinnen en boeren.  
 

De agro-ecologische manier van werken is een 
noodzakelijke aanpassing aan de veranderende 
klimatologische omstandigheden. 
 
Maar deze vorm van ontwikkelingssamenwerking 
bevat tegenstrijdigheid. Wij helpen vanuit hier 
mensen om zich aan te passen aan problema-
tische omstandigheden, terwijl wij als bewoners 
van het rijke Noorden van deze wereld de ver-
oorzakers van deze problemen zijn? Sust het 
steunen van een dergelijk project, hoe goed op 
zichzelf dan ook, ons niet in slaap zodat wij na-
laten op zoek te gaan naar de oplossingen voor 
problemen die in onze eigen samenleving lig-
gen? Zo ja, wat zouden we moeten doen om dat 
zoveel als mogelijk te voorkomen? Wat houdt 
‘onze bevrijding’ in en hoe kunnen wij die ver-
binden met de bevrijding van mensen in Kenia? 
 
Guus Prevoo zal de discussie inleiden met en-
kele voorbeelden waarmee hij in het verleden is 
geconfronteerd.  
 
Er wordt daarnaast een digitale verbinding ge-
legd met dr. Peter Ndegwa die de agro-ecolo-
gische modelboerderij in Mombassa wil opzet-
ten. Wat is zijn visie op deze problematiek? Wat 
zouden we in Nederland meer of misschien an-
ders moeten doen dan het steunen van projecten 
in zijn land? 
 
In het daaropvolgende gesprek komen wij wel-
licht samen enkele handelingsperspectieven op 
het spoor hoe we kunnen werken aan onze be-
vrijding, verbonden met de bevrijding van men-
sen in het Zuiden en arme mensen in onze eigen 
omgeving.  
 
Misschien kan ook het aloude idee van Vasten, 
in een eigentijds jasje, een manier zijn om han-
den en voeten te geven aan de noodzakelijke 
veranderingen ten goede in onze eigen samen-
leving hier in het rijke Noorden. 
 

 

http://www.heerlenmondiaal.nl/
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Café Mondiaal  

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt geor-
ganiseerd door Vastenactie, Missionair Overleg 
Parkstad en HeerlenMondiaal.  

Zoals gewoonlijk is Harrie Winteraeken de ge-
spreksleider. 

Informatie over inleiders: Guus Prevoo is voor-
zitter van het Missionair Overleg Parkstad, een 
lid-organisatie van Heerlen Mondiaal. Hij is ge-
pensioneerd opbouwwerker voor de Vastenactie 
in Nederland. Dr. Peter Ndegwa is een pater 
Spiritijn. Hij wil de agro-ecologische modelboer-
derij in Mombassa opzetten. 
 
Twee citaten: 
 
Van Ella Watson, een inheemse Australische, is 
de uitspraak: ‘Als je gekomen bent om mij te 
helpen, dan verdoe je je tijd. Maar als je geko-
men bent omdat jouw bevrijding verbonden is 
met die van mij, dan laten we samenwerken.’  
 
Ella Watson wijst hulp af vanwege het achterlig-
gende narratief, waarin zijzelf de hulpbehoeven-
de is en de hulpverlener een vrij mens. Het grote 
gevaar in haar ogen is dat de hulpverlener en de 
hulporganisatie zo de smeerolie worden in de 
tandraderen van een onrechtvaardig economisch 
systeem, dat armoede veroorzaakt. 
 
De Sloveense filosoof Slavoj Žižek wijst op wat 
hij noemt de Batman-metafoor. Bruce Wayne, 
die in de nacht als Batman de misdaad bestrijdt, 
is overdag de CEO van een conglomeraat van 
bedrijven, waarvan wapens producerende fab-
rieken een heel belangrijk onderdeel vormen. 
Maakt hij zo de misdaad die hij ’s nachts bestrijdt 
überhaupt mogelijk? 

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal 
kunt u terecht bij: 

Harrie Winteraeken  

06-52375611    hwinteraeken@hotmail.com     

 
 
 

Aman-Iman  
Nieuwsbrief 1 2023 
 

      
 
Van Aman-Iman ontvingen wij hun Eerste 
nieuwsbrief van 2023. 
 
De gehele nieuwsbrief is te lezen via: 
 
https://mailchi.mp/4bf999f23225/nieuwsbrief-1-
jaargang-15?e=ba5f2c47fa 
 
Wilt u de nieuwsbrieven van Aman-Iman in uw 
mail ontvangen geef u dan op via: 
 
https://www.aman-iman.nl/media/nieuwsbrieven/ 
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Amnesty Collecte 2023 
 

     
 
Van 12 maart 2023 tot en met 18 maart 2023 is 
weer de landelijke collecteweek van Amnesty 
International.  
 
De opbrengst van de collecteweek in 2022 was: 
€1.503.528,- ! 
 
Ieder jaar collecteren duizenden vrijwilligers voor 
Amnesty International.  
 
Zonder al deze mensen zou de collecteweek niet 
mogelijk zijn en samen zorgen zij ieder jaar weer 
voor een enorme som geld voor het werk van 
Amnesty.  
 
Amnesty is een onafhankelijke organisatie en is 
daarom afhankelijk van giften. 
 
Wil je je aanmelden om te collecteren? Neem 
dan contact op met Kees van Veen, een van de 
collectecoördinatoren van Amnesty Parkstad: 
045-5670028 / 06 423 11 835 
c.van.veen@home.nl 
 
Ook kun je een mail sturen naar: 
collecteservice@amnesty.nl of je aanmelden via: 
https://www.amnesty.nl/steun-ons/aanmelden-
als-collectant 
 

 
 
Als de collectant aan je deur staat, geef dan 
ruimhartig !  
 

Collecteren zal ook dit jaar zowel huis-aan-huis 
als online plaatsvinden.  
 
Via onderstaande QR-code kun je online 
doneren: 

           
 
Goed om te weten 
 
Al het geld dat tijdens de collecteweek wordt in-
gezameld komt ten goede aan Amnesty Neder-
land en wordt niet besteedt aan één bepaald 
project of aan één bepaalde gevangene.  
 
Voor veel verschillende projecten is geld nodig 
en daarom wordt de collecteopbrengst over deze 
projecten verdeeld.  
 
Wanneer een Amnestygroep zoals Amnesty 
Parkstad een collecte-coördinator als lid heeft, 
dan ontvangt de groep 25 procent van het be-
drag dat door alle collectanten uit de groep wordt 
opgehaald. Extra budget voor activiteiten zoals 
de jaarlijkse Schrijfmarathon dus ! 
 
Meedoen? 
 
Doe mee aan onze acties en help ons in onze 
strijd voor een betere wereld !  
 
Op deze pagina zie je alle lopende acties:  
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie. 
 
Ook kun je je op deze pagina aanmelden voor 
spoedacties, die krijg je dan via de mail.  
 
Voor meer informatie over Amnesty Parkstad zie 
onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/amnestyparkstad 
 
of neem contact op met onze voorzitter John 
Kusters johnkusters1@hotmail.com 
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Filmavond: Voedselbossen 
 

 
 
Op donderdag 23 februari organiseert Parkstad 
in Transitie een filmavond over voedselbossen 
met de film: Foodforest. 
 
De avond vindt plaats in de buurtzaal van Sam 
Sam (hier vind ook het repaircafé plaats) 
gelegen aan de Mijnzetellaan 6 te Heerlen en 
begint om 19.30. 
 
De voorstelling is gratis toegankelijk. Een vrij 
gave wordt op prijs gesteld.  
 
 

 
  

Over de film 
In deze documentaire schetst landschaps-
architect Louis De Jaeger hoe voedselbossen de 
aarde redden van verstikkingsdood, gemeen-
schappen reanimeren, landbouw duurzaam ma-
ken, de opwarming van de aarde omkeren en 
toch een overvloed aan eten produceren. 
 
Deze film is een ontdekkingstocht langs de ge-
heime tuinen van voedselbospioniers. Louis’ 
boeiende reis leidt langs pioniers en voorbeel-
den, van stadsjungles tot helende projecten in 
psychiatrische instellingen. 
 
Want de natuur blijkt de beste heelmeester voor 
sociale, psychologische en ecologische littekens 
die mensen veroorzaken. Als we de veerkracht 
van de natuur een kans geven, kunnen wij sa-
men een nieuw Eden creëren. Sterker zelfs: er 
zijn al stukjes van dit nieuwe paradijs zichtbaar. 
 
Met Foodforest heeft Louis De Jaeger wereldwijd 
prijzen in de wacht gesleept op verschillende 
filmfestivals. Hij bezoekt in deze documentaire 
de voedselbos-pioniers van België. 
 
Hij maakte een documentaire-reeks over voed-
selbossen, te zien is op PlattelandsTV, waarin hij 
verschillende voedselbossers voorstelt aan het 
grote publiek. 
 
Momenteel werkt hij aan een internationale film 
over de geschiedenis, het heden en de toekomst 
van agroforestry. 
 
Aanmelden via: parkstadintransitie@gmail.com 
 
Voor meer informatie: 
 https://parksjtad-in-transitie.nl/ 
 

                          

https://parksjtad-in-transitie.nl/
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8 maart  
Internationale vrouwendag 

                   

 
 

Woensdag, 8 maart wordt in de hele wereld weer  
Internationale Vrouwendag gevierd en dus ook in 
Parkstad. 
 
De Stichting Vrouwen Heerlen Parkstad organi-
seert op dinsdag 8 maart van 16.00 tot 22.30 in 
het Cultuurhuis, Sittarderweg 145, Heerlen een 
gevarieerd programma. 
 

   
 
Internationale Vrouwendag is dé gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten, elkaar te stimuleren, te 
netwerken en samen te vieren. 
 
Het thema voor 2023 is: Vrouw en Geld.  
Belangrijk: denk aan de loonkloof, pensioenen, 
koopkrachtverlies bij scheiding, financiële 
(on)afhankelijkheid. 
 
Vanaf 16.00 ben je welkom voor koffie/thee en 
vlaai. Om 16.45 is er een  inleiding: “Wat zijn be-
langrijke keuzemomenten in een vrouwenleven 
wat betreft geld ?” 
 
Later is er een forumdiscussie en interactie met 
de zaal. In het forum zitten: 
 
Eef Langeveld, directeur Rabobank en voorzitter 
Stichting Topvrouwen Limburg,  
Kitty Jong, vicevoorzitter vakbond FNV,  
Farèn Sallak, afkomstig uit Iran en eigenares  

restaurant Farèn,  
een vrouw van het pensioenfonds APG. 
 
Een kans om al je vragen aan bod te laten ko-
men ! 
 
Dagvoorzitter is Kim Brouns. 
 
Bij feest horen hapjes en drankjes. Én natuurlijk 
muziek. Als intermezzo luisteren we naar Mala, 
een Kroatische singer-songwriter en wij eindigen 
met een muziekoptreden van Happy Hendrix, 
waarbij we kunnen meezingen en dansen. Een 
dag vol inspiratie ! 
 

           
 

        
 
Toegang: € 20,- inclusief koffie/thee met vlaai en 
hapjes rond 18.00.  
 
Is dit een bezwaar, kijk dan op onze website voor 
een speciale regeling.  
 
Kun je meer missen? Graag ! 
 
Voor meer informatie en reserveren: 
www.intvrouwendagparkstad.org  vóór 1 maart 
          
Voor meer informatie kan men kijken op de 
facebookpagina: 
https://www.facebook.com/intvrouwendagheerlen
parkstad  
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8 maart Internationale  
Vrouwendag en Afghanistan 

       
Door: Farida Ahmadi  
 
Imam Ghazali (1058-1111) stelde: “Kennis zon-
der actie is verspilling, actie zonder kennis is 
domheid”.  
 
Hoewel dit citaat is opgetekend in de 12e eeuw, 
is het vandaag de dag nog even relevant. 
 
In verband met Internationale Vrouwendag 8 
maart 2023 wil ik Ghazali’s wijze woorden onder 
de aandacht brengen, want het is belangrijk om 
een evenwicht te vinden tussen actie en kennis. 
Ik wil dit bekijken in relatie tot de onderdrukking 
van vrouwen in de lange oorlog in Afghanistan. 
 
“Bij elke regimeverandering moeten vrouwen 
oppassen” is een waarschuwing die ik al vroeg 
kreeg, in de vreedzame jeugd die ik de gouden 
eeuw van mijn leven noem. De waarschuwing 
kwam van mijn goed geïnformeerde grootmoe-
der, en is een fundamentele basis die ik mijn le-
ven lang met me meeneem. 
 
Mijn lange ervaring met oorlog en bezetting in 
Afghanistan vertelt hoe vrouwen werden mis-
bruikt in oorlogspropaganda. Ook al had Afgha-
nistan drie bloedige oorlogen tegen de Britten, 
zijn de Britten er nooit in geslaagd Afghanistan 
echt te koloniseren. De Engelse koloniale admi-
nistratie slaagde er echter wel in om de wetten 
en regels die werden geschreven na de onaf-
hankelijkheid in 1919, aan te passen of te verwij-
deren.  
 
De Sovjet-Unie bezette Afghanistan en wilde 
“vrouwen bevrijden van het feodalisme”. De VS 
en het Westen bezetten Afghanistan om “vrou-
wen te bevrijden en terrorisme te bestrijden”. 
 

Nu de Taliban aan de macht zijn, hebben ze de-
zelfde retoriek “vrouwen te beschermen” en dit is 
opnieuw een dekmantel voor het negeren van 
vrouwen in naam van de Islam.  
 
Voor mij is de machtsovername door de Taliban 
geen verrassing. Het is overduidelijk dat de 
Amerikanen en de Taliban werkten aan legitima-
tie van de Taliban door een officiële basis voor 
hen te openen in Qatar. Dit was een belangrijk 
economisch project dat ertoe leidde dat Qatar 
deel ging uitmaken van de economische integra-
tie via westerse instellingen. Het wereldkampi-
oenschap voetbal is daar een bekend voorbeeld 
van. 
 
Door deze grote door de VS gesteunde pro-
jecten, werd mijn volk opgeofferd en worden Af-
ghaanse vrouwen verstikt, tot op de dag van 
vandaag. De vredesbesprekingen die de VS 
voerden met de Taliban waren een daad zonder 
kennis van zaken en daarom verspilling.  
 
Een van de voorwaarden voor vredesonderhan-
delingen is dat de partijen een staakt-het-vuren 
aangaan. Maar terwijl de vredesbesprekingen in 
Qatar plaatsvonden, doodden de Taliban veel 
mensen door zelfmoordbommen.  
 
De onwetende acties van de Amerikanen waren 
dom en onvergeeflijk omdat ze de staat ver-
zwakten die ze zelf hielpen opbouwen tijdens 
hun 20-jarige militaire bewind in Afghanistan. Dit 
gebeurde ten koste van het Afghaanse volk, het 
bevorderde lijden en collectief verdriet. Dat kan 
worden uitgelegd als een behoefte van de VS 
om chaos te kweken in Afghanistan. Al deze 
ellende gebeurde terwijl de internationale ge-
meenschap toekeek zonder een kritische blik op 
wat er wat er gaande was.  
 
We hebben onderzoek nodig om te documente-
ren hoe die onwetende structurele acties het lot 
van miljoenen mensen hebben beïnvloed, wat 
later de tragedie van het Afghaanse volk wordt.  
 
In een interview met Voice Of America werd mij 
gevraagd of ik een boodschap had voor de Tali-
ban. Ik antwoordde dat ze hun eigen geschiede-
nis moeten lezen en kennis moeten vinden zoals 
onze Islamitische geleerde Imam Ghazali zei. 
 
Ik doe nu een beroep op Taliban-soldaten die 
mijn zonen zouden kunnen zijn. Jullie hebben in  
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de 40 jaar dat jullie de Pakistaanse religieuze 
school bezochten, niet geleerd en geen kennis 
opgedaan. Het enige wat de religieuze scholen 
jullie hebben geleerd is over het leven na de 
dood, is dat jullie naar het paradijs zullen gaan 
om daar van vrouwen te genieten! We moeten 
ons richten op het leven dat hier en nu is en niet 
op de dood! Jullie moeten de moorddadige in-
strumenten neerleggen die buitenlandse mach-
ten op jullie schouders hebben gelegd. 
 
In ons grote en zeer beschaafde rijk dat vandaag 
Iran, Afghanistan, Pakistan en India is, zijn er ge-
lukkig geschriften die trotse vrouwen tonen die 
regeerden in Islamitische staten. We hadden een 
sociale orde waar degenen met de meeste ken-
nis en wijsheid tot de hoogste rangen in de sa-
menleving konden opklimmen. Een voorbeeld 
hiervan is de dichter Ghosha/Koasha die veel 
beroemde gedichten schreef. 
 
Tegenwoordig leven we in een geglobaliseerde 
wereld waar veranderingen razendsnel gaan en 
waar kennis niet parallel loopt met de gang van 
de samenleving. Het is dan belangrijk om op-
nieuw na te denken over Ghazali’s uitspraak dat 
ons handelen gebaseerd moet zijn op kennis.  
 
Globalisering heeft twee tegengestelde effecten, 
het kan ons verenigen of verdelen. Als men zich 
richt op verdeeldheid, een bepaalde identiteit en 
zijn etnische groep, dan kan het haat en angst 
voor anderen kweken. Dit gebeurt nu in Afgha-
nistan en andere door oorlog verscheurde plaat-
sen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. 
 
Beste internationale gemeenschap, wees geen 
toeschouwers! Laten we samen Afghanistan 
weer opbouwen tot een paradijs met mannen en 
vrouwen, kleurrijke etnische groepen, mooie en 
kostbare natuur, landschappen met planten, en 
alles wat de mens nodig heeft. Dat is de weg die 
we moeten gaan. 
 
Vrouwen hebben een latente kracht en zijn een 
belangrijke menselijke hulpbron. Om juist te han-
delen moeten vrouwen kennis gebruiken als wa-
pen om verandering teweeg te brengen. Wij 
vrouwen hebben een wereldwijde plicht onge-
acht religie, etnische achtergrond of nationaliteit 
in de huidige turbulente wereld. De aarde is ons 
gemeenschappelijk huis en heeft dringend be-
hoefte aan geweldloze principes zoals Gandhi 
India bevrijdde van het kolonialisme. 

We moeten ons verenigen in plaats van verde-
len, om oorlogsvoering, vernietiging en onder-
drukking van vrouwen te stoppen. Vrouwen over 
de hele wereld hebben de mogelijkheid om vre-
destichters, campagnevoerders en diplomaten te 
zijn in hun dagelijks leven. 
 
Actie gebaseerd op kennis maakt het mogelijk 
om een nieuwe wereldorde te creëren waarin 
het VN-bestuur meer uitvoerende macht heeft. 
We kunnen een wereldwijd geweten installeren. 
 
Gelukkige Internationale Vrouwendag toege-
wenst ! 
 
Groeten, Farida Ahmadi - Oprichtster van Global 
Happiness. 
 

           
 
Voor meer informatie over Farida Ahmadi kunt u 
haar website bezoeken: http://faridaahmadi.com/ 
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Repaircafé weer present  
in Parkstad 
 

 
 
Het team van Repair Café Parkstad Limburg is 
ook deze maand weer present in Parkstad en 
wel: 

Op zaterdag 25 maart van 10.00 – 12.30 in: 

Sam-Sam 
Mijnzetellaan 6 
Heerlen 

Wat is de bedoeling ? 

U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog 
dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café 
samen met de deskundigen proberen te repare-
ren. 

De reparateurs, zoals elektriciëns, naaisters, 
timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig 
zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers. 

                

Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan 
een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is 
om mensen enthousiast te maken voor een duur-
zame samenleving maar bovenal willen de vrij-
willigers van het Repair Café laten zien dat sa-
men repareren leuk, en vaak heel gemakkelijk is.  

Non-profit 

Repaircafé is een non-profit organisatie en een 
Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met 
vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een 
werkgroep van Parksjtad in Transitie. 

Vrijwilligers ! 

Wij zijn nog steeds op zoek naar handige men-
sen op het gebied van het repareren van elektri-
sche apparaten, fietsen, klokken e.d. die een 
keer in de maand ons team willen versterken. 

Wij hebben totaal 9 bijeenkomsten per jaar. 

Meer informatie: 

Voor vragen over of het aanmelden van bijv. een 
reparatie kunt u contact opnemen via de 
mail: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com 

Meer informatie over het Repaircafé kunt u vin-
den op: 

www.repaircafeparkstad.nl en de facebookpagi-
na onder repaircafeparkstad. 

Kijk ook eens op de landelijke website, 
www.repaircafe.nl. 
 

        

 

mailto:repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
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Humanistisch Café 
 

        
 
Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert op woensdag 1 maart 2023 weer 
een nieuwe bijeenkomst van het Humanistisch 
Café.  
 
Deze editie gaat ook weer plaatsvinden bij: 
 
Café Pelt 
Pancratiusstraat 48 
Heerlen 
 
Het thema van deze editie is: Gender 
 
En begint om 19.00 uur en zal tot 21.30 duren.  
 
De inleidster op deze avond is: Dr. Josien de Bie. 
 
Dr. de Bie haalde aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen haar Master in Gedrag- en Neurobiologie 
en is in Sydney gepromoveerd op het effect van 
hormonen op het brein.  
 
Zij schrijft columns en geeft lezingen over weten-
schap in het algemeen en gender in het bijzon-
der  
 
Wilt u mee doen? Geeft u zich dan even op via: 
h.v.zuid.limburg@home.nl  ? 
 
Voor meer informatie: 
 
Elske Mooij 
h.v.zuid.limburg@home.nl 
06-52227260       
 
Https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/r
egio-zuid/zuid-limburg/ 
 
 
 
 
 
 

Humanistisch Café 
 

        
 
Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert op woensdag 29 maart 2023 weer 
een nieuwe bijeenkomst van het Humanistisch 
Café.  
 
Deze editie gaat ook weer plaatsvinden bij: 
 
Café Pelt 
Pancratiusstraat 48 
Heerlen 
 
Het thema van deze editie is: filosofe Simone 
Weil 
 
En begint om 19.00 uur en zal tot 21.30 duren.  
 
De inleider op deze avond is Koos Linders. 
 
Wilt u mee doen? Geeft u zich dan even op via: 
h.v.zuid.limburg@home.nl  ? 
 
Voor meer informatie: 
 
Elske Mooij 
h.v.zuid.limburg@home.nl 
06-52227260       
 
Https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/r
egio-zuid/zuid-limburg/ 
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Voorjaarswandeling 
 

        
 
Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg 
organiseert op zaterdag 18 maart 2023 een 
voorjaarswandeling door Heerlen onder leiding 
van Hans Pannemans. 
 
Deze wandeling begint om 14.00, de start is op 
het Groene Boord bij het kerkhof en duurt circa 
1,5 – 2 uur 
 
Vanaf het vertrekpunt steken wij de Groene 
Boord over en maken dan een rondwandeling 
door het Aambos.   
 
Kijken en luisteren naar het voorjaar.  
 
Terug bij het gebouw Scouting Kapelaan Berix, 
tegenover de Putgraaf, steken wij weer over, het 
centrum in. Daar lopen we langs een aantal 
nieuwe en verbouwde gebouwen, Romeinse en 
middeleeuwse herinneringen.   
 
Wij sluiten de wandeling af met een nazit op het 
Pancratiusplein of de Luciushof. 
 
Wilt u mee doen? Geeft u zich dan even op via: 
h.v.zuid.limburg@home.nl  ? 
 
Voor meer informatie: 
 
Elske Mooij           - 06-52227260       
Hans Pannemans - 06-81838307 
 
h.v.zuid.limburg@home.nl 
 
Https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/r
egio-zuid/zuid-limburg/ 
 
 
 
 
 

Vuur en Soep avond 

 

Na een geslaagd seizoen met Vuur & Soep 
avonden in de Dobbeltuin in 2022, hebben wij 
besloten om dat dit jaar voort te zetten. 
 
Wij beginnen tijdens nieuwe maan op dinsdag 
21 maart om 17.00 
 
Het is een enigszins bijzondere datum omdat 20 
maart Ostara, de lente equinox plaats vind om 
22.24 Dan is het ook Wereldverteldag. 
 
Voor als dit je eerste kennismaking is, het werkt 
als volgt: 
 
Samen maken we een soep ! 
 
Breng wat groente en/of kruiden mee (bio / uit 
eigen tuin / uit het wild) en eigen eetgerij. 
 
Traditioneel wordt er rond een vuur muziek 
gemaakt, gezongen en verhalen verteld.  
 
Muziekinstrumenten zijn welkom evenals 
verhalen! 
 
Wij zorgen voor het vuur, de pan en wat 
kruidenthee. 
 
Plaats: Dobbeltuin, Dobbelsteijnstraat Heerlen. 
 
Meer info: dobbeltuin@hotmail.com  
06-47311049  
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Dobbeltuin opknappen tijdens 
NLdoet Vrijwilligersdagen 2023 
  

 

Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 
2023, samen met duizenden organisaties in het 
land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. 

NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en 
nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit 
de mouwen te steken. 

Meedoen 
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele socia-
le initiatieven en het Oranje Fonds laat daarom 
met NL doet zien hoe belangrijk actieve burgers 
voor de samenleving zijn. 

Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NL doet 
ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.  

            

In Heerlen doet op o.a. Parksjtad in Transitie 
mee met De Dobbeltuin.          

De Dobbeltuin is dankbaar dat ook dit jaar een 
bedrag is goedgekeurd voor het opknappen van 
de tuin.  
 
Op vrijdag 10 maart en zaterdag 11 maart gaan 
we de paden mooi maken door verse houtsnip-
pers erop te deponeren.  
 
We laten een lading van ± 10 m3 komen die met 
kruiwagens de paden in gereden worden. 
 
Wij beginnen op beide dagen om 10.00 en 
werken door tot 16.00. 

Er zal voor catering gezorgd worden. 
 
NLdoet is een mooie manier om nieuwe enthou-
siaste vrijwilligers te vinden, en om bergen werk 
te verzetten.  
 
Wij zijn daar ontzettend blij mee, want we komen 
daar normaal niet aan toe. Bovendien leren we 
allerlei leuke nieuwe mensen kennen, iedereen 
is welkom.  

Wilt u meedoen? 

Mensen die bij ons in actie willen komen kunnen 
zich aanmelden via: 
 
 dobbeltuin(at)hotmail.com. 
 
Meer informatie: Coördinator Dobbeltuin Leo de 
Groot tel. 06 47311049 
 
Resultaat 
 
Een mooie tuin met duidelijke paden. 
 
Bijzonderheden 
 
De tuin is vrij makkelijk te vinden: Het is 10 mi-
nuten lopen vanaf station Heerlen. 
 
Dobbelsteijnstraat tegenover nummer 3, 6415 SL 
Heerlen. 
De ingang bevind zich tegenover huisnummer 3. 
Aanmelden na binnenkomst door de poort 
 

           

mailto:dobbeltuin@hotmail.com
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Vastenactie-wandeltocht  
 

 
 
Op zaterdag 18 maart 2023 organiseert het 
Missionair Overleg Parkstad de jaarlijkse vasten-
actie-wandeling waaraan iedereen kan deel-
nemen.  
 
De deelname is gratis maar een vrije gave voor 
het project Agro-ecologische modelboerderij in 
Kenia, wordt natuurlijk op prijs gesteld. 
 
De Vastenactie-wandeling gaat naar de ecolo-
gische Dobbeltuin in de Heerlense wijk  Meezen-
broek.  
 
Op diverse plaatsen en tijden kan vertrokken 
worden: 
 
09.45: vertrek bij de H. Remigiuskerk,    
           Pastoriestraat 2, in Simpelveld,  
           (10,5 km tot eindpunt) 
10.30: vertrek bij St.-Petrus & Maria-Ten- 
           Hemelopnemingkerk Chèvremont,  
           Nassaustraat 39 te Kerkrade  
           (8,1 km tot eindpunt) 
11.00: vertrek bij kerk St. Joseph, Dr. C.  
           Meulemanstraat 1, Heerlerbaan  
           (5,3 km tot eindpunt) 
11.45:  vertrek station Landgraaf  
            (3,1 km tot eindpunt) 
12.10:  vertrek bij Slot Schaesberg  
            (1,2 km tot eindpunt Dobbeltuin) 
12.30:  aankomst bij de Dobbeltuin.  
 
  

   

De Dobbeltuin is opgezet door de werkgroep 
permacultuur van Parkstad In Transitie (PIT) en 
is een permacultuur-samentuin waarin diversiteit 
een grote rol speelt.  
 
Er zijn veel verschillende (inheemse) planten en 
daardoor ook veel verschillende vlinders, bijen, 
libellen en andere beestjes.  
 
Permacultuur is een ontwerpmethode die zich 
laat inspireren door natuurlijke ecosystemen. Het 
is een natuurtuin. De natuur is de inspiratiebron 
bij permacultuur.  
 
 

 
 
Aansluitend wacht in het Juphuis soep met brood 
en een kopje koffie of thee. 
 
Na afloop van de wandeling kunnen de deel-
neemsters en deelnemers naar station Heerlen 
lopen en met bus of trein teruggaan naar hun 
plaats van vertrek. 
 
Voor meer informatie: 
 
www.missionairoverleg-parkstad.nl 
https://parksjtad-in-transitie.nl/ 
 

 

 

https://parksjtad-in-transitie.nl/
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Lentevredeswandeling 
 

 
 

 
Op zondag 26 maart organiseert het Vredes-
platform Heerlen samen met het Vredesburo en 
het Apostolische Genootschap een Lentevredes-
wandeling. 
 
De wandeling start om 14.00 bij de vredeskapel 
/joods monument op de Akerstraat 37 a te 
Heerlen 
 
Onze wereld wordt geteisterd door conflicten, 
oorlogen en geweld. In Oekraïne en bijvoorbeeld 
Jemen en Syrië worden nog steeds oorlogen uit-
gevochten; in Afghanistan en Iran worden vrou-
wen onmenselijk behandeld. In veel landen 
worden de mensenrechten geschonden.  
 
Ook in onze verscheurde samenleving zijn er 
veel conflicten en tegenstellingen die vragen om 
onderlinge vrede. Hoop op vrede kan vaak 
aanvoelen als een verre droom.  
 
Ondanks de uitdagingen en obstakels blijft het 
verlangen naar vrede een forse kracht die indi-
viduen en gemeenschappen drijft om te streven 
naar een betere toekomst.  
 
Het Vredesplatform Heerlen wil in deze tijd een 
teken van hoop bieden. Daarvoor organiseert het 
platform een Lentevredeswandeling voor het 
hele gezin.  
 
De lente is het seizoen waarin een nieuw begin 
mogelijk is. Bloemen en planten gaan weer 
groeien/bloeien.  
 
Hopelijk worden ook vredesbesprekingen moge-
lijk en stoppen conflicten.  
 
 
  

Dat is de boodschap van hoop die het Vredes-
platform onder de aandacht wil brengen.  
 
De Lentevredeswandeling is iets meer dan 2 km 
lang door de natuur van de Aambos, over goed 
begaanbare en berijdbare paden.  
 
Er zijn onderweg twee pauzes, waarin enkele 
gedichten worden voorgedragen, muziek wordt 
gemaakt en vredesbloemen worden geplaatst.  
 
De wandeling wordt afgesloten in Café Pelt, 
wellicht met een muzikaal optreden. 
 
Meer informatie: 
 
Het Vredesplatform Heerlen is ook ‘Ambassade 
van Vrede’ van PAX. 
 

 
 
Het adres van Café Pelt is Pancratiusplein 48, 
6411 JZ in het centrum van Heerlen. 

Harrie Winteraeken  

06-52375611    hwinteraeken@hotmail.com     
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Lezing: Het licht dat door de 
barsten schijnt 

 
Op zondag 12 maart organiseert het Apostolisch 
Genootschap een lezing in Heerlen met als titel: 
Het licht dat door de barsten schijnt. 
 
De lezing wordt gehouden op de Meezenbroe-
kerweg 11a te Heerlen en begint om 11.30 maar 
men kan vanaf 11.00 binnenlopen. 
 
De toegang is gratis. 
 
 
Als spreker is voor deze lezing uitgenodigd: 
Guus Prevoo. 
 
Guus is gepensioneerd pastoraal werker. Hij 
werkte voor de katholieke ontwikkelingsorgani-
saties Vastenactie en Cordaid.  
 
Sinds zijn jonge jaren is hij gefascineerd door de 
songs van de Canadese dichter en zanger 
Leonard Cohen en daarover vertelt hij deze 
ochtend. 
 

            
 
Leonard Cohen is bekend van liedjes zoals 
Anthem, Hallelujah, Suzanne en So long 
Marianne. 
 
In Cohens liedjes komen de contouren in zicht 
van een spiritualiteit die weet om te gaan met 
kwetsbaarheid en gebrokenheid.  
 

Wanneer we in staat zijn gebrokenheid te aan-
vaarden, doemt iets op van de zinvolheid van het 
leven. Want ‘overal zitten barsten in, daar komt 
juist het licht doorheen’. 
 
Voor vragen of aanmelden: 
 
Mail naar pvdgoot@apgen.nl 
Facebook: www.facebook.com/4daysapgen 
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Kalender Stichting Scan 

      
Al een aantal jaren brengt Stichting SCAN een 
kalender uit. 
 
Door enkele technische problemen is de 
kalender van 2023 pas onlangs verschenen. 
 

            
 
Op deze kalender zijn alle belangrijke dagen in 
Nederland en Afghanistan bij elkaar gebracht 
zodat u alle feestdagen kunt zien.  
 
Nieuw is dat dit jaar ook alle (bekende) activi-
teiten van HeerlenMondiaal zijn vermeld. 
 
Deze kalender bestaat uit 3 jaartellingen:  
 
de Christelijke,  
de Islamitische en de  
Solar Hijri Kalender (Perzische jaartelling).  
 
Hieronder volgt meer informatie over deze 
jaartellingen. 
 
De Christelijke en Solar Hijri Kalender hebben 
hetzelfde aantal dagen (365 dagen). Het 
nieuwjaar op de Perzische kalender is bijvoor- 

beeld net als de Christelijke kalender altijd op 
dezelfde dag, namelijk op 21 maart (dan begint 
het nieuwjaar met de eerste maand Hamal) (elke 
5 jaar is het nieuwjaar echter op 20 maart). Ook 
bijvoorbeeld de Onafhankelijkheidsdag van 
Afghanistan is op een vaste dag, namelijk 28-5-
1298 (= 19-8-1919) en dit is altijd op 19 augus-
tus. 
 
De Solar Hijri Kalender (Perzische) kalender is 
een zonnekalender en wordt in Afghanistan, Iran 
en Koerdistan gebruikt. 
De jaartelling van de Perzische kalender was op 
hetzelfde punt begonnen als de Islamitische 
kalender, maar verder zijn er geen overeenkom-
sten. 
 
De Islamitische jaartelling (Hijri Qamari) is een 
tijdrekening met als beginpunt het jaar waarin de 
hijrat of hegrat plaatsvond. Dit is de migratie van 
Mohammed (vrede zij met hem) van Mekka naar 
Medina. Dit jaar begon (volgens de juliaanse 
kalender) op 15 of 16 juli 622. De Islamitische 
jaartelling wordt binnen de Islam gebruikt voor de 
bepaling van bepaalde feest- en vastendagen, 
maar ook als gangbare kalender in Saoedi-
Arabië en enkele omringende landen. De 
Islamitische kalender is een maan-gebonden 
kalender, bestaande uit een jaar van 12 maand-
en van 29 of 30 dagen. Doordat deze 12 samen 
ongeveer 354 dagen duren, loopt deze kalender 
elk jaar 10 tot 12 dagen uit de pas met het 
zonnejaar, waardoor bijv. de Ramadan nu in de 
zomer is maar na enkele jaren in de winter.  
 
Muharram is de eerste maand van Islamitische 
jaartelling (Hijri Qamari) (Begin Nieuwjaar). 
Toen de Taliban aan de macht was in Afghan-
istan (1999 en 2002) gebruikte ze de Islamitische 
kalender. 
 
Wij gebruiken in Afghanistan nu de Solar Hijri 
Kalender. De maanden zijn hetzelfde, maar de 
namen van de maanden zijn in Afghanistan 
anders. Bijvoorbeeld: de eerste maand heet in 
Afghanistan ‘Hamal’, in Iran heet dit ‘Farvardin’ 
en de Koerdische mensen noemen het 
Xakelêwe. 
 
Voor meer informatie of bestellen/downloaden 
van de kalender: 
 
https://stichtingscan.com/de-kalender-van-2023/ 
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Heerlen wil starten met de 
eerste Zadenbibliotheek in 
Limburg 

    
 
Er zijn al 69 zadenbibliotheken in Nederland en 
er is er nog géén in Limburg maar als het aan 
initiatiefneemster Christine Adams ligt komt daar 
gauw verandering in. Zij heeft het initiatief gestart 
om Zadenbibliotheek Limburg te beginnen in 
Heerlen. 
 
Zadenbibliotheken zijn al langer bekend in 
Amerika, daarna overgewaaid naar België en in 
2015 is zadenbibliotheek Fryslân gestart. Het 
biedt mensen de mogelijkheid zaden te ruilen, 
lenen en te delen.  
 
Wat is een zadenbibliotheek? 
 
Dit is een plek waar je gratis zaden kunt lenen en 
ruilen.  
 
Elke zadenbieb locatie heeft een wisselend as-
sortiment zaden van groenten, kruiden en bloe-
men. De collectie bestaat uit zaden die terug zijn 
gebracht door leners, door tuiniers die hebben 
geoogst uit hun tuinen en soms zijn er ook res-
tanten van overgebleven biologische zaden van 
telers.  
 
Hoe werkt het lenen?  
 
Je kunt zaden gratis “lenen”. In de zadenbiblio-
theek geldt geen uitleentermijn, er zijn geen 
boetes: de bibliotheek werkt vanuit 100% ver-
trouwen.  

Je kiest zaden die je nieuwsgierig maken of die 
je graag wilt hebben.  
 
Zaden ruilen en doneren  
 
Door het lenen, ruilen en doneren van zaden 
ontstaat een steeds grotere collectie waardoor 
wij, met elkaar, bijdragen aan een grotere bio-
diversiteit en dat is winst voor de Natuur en daar-
mee uiteindelijk voor ons ! 
 
Lees meer op: 
https://zadenbibliotheeknederland.nl/  
 
Christien zegt: “We zullen samen vorm geven 
aan de zadenbibliotheek in Heerlen door na te 
denken over: Wat is de draagkracht van de 
zadenbibliotheek? Wij willen een netwerk 
creëren, van mensen die dit idee mee gaan 
dragen. 
Wat is je doelgroep? Voor wie is je zadenbieb 
van belang? Denk aan de interesses, 
vrijetijdsbesteding, levensfase, etc. van je 
doelgroep. 
Op welke manier krijgt de zadenbieb daar een 
plek in? Hoe wil je worden gezien? Denk aan de 
uitstraling van onze zadenbieb. 
 
We krijgen een logo van de landelijke stichting 
en een vermelding op hun site. Verdere keuzes 
hebben gevolgen voor de locatie, het verpakken 
van de zaden en de presentatie ervan. Waar is je 
fysieke plek?” 

Heb je zin om dit initiatief mee vorm te geven 
neem dan contact op met Christine Adams chris-
tine.adams855@gmail.com.  

Over ongeveer een maand zal de eerste bijeen-
komst plaatsvinden. 

 

https://parksjtad-in-transitie.nl/heerlen-wil-starten-met-de-eerste-zadenbibliotheek-in-limburg/
https://parksjtad-in-transitie.nl/heerlen-wil-starten-met-de-eerste-zadenbibliotheek-in-limburg/
https://parksjtad-in-transitie.nl/heerlen-wil-starten-met-de-eerste-zadenbibliotheek-in-limburg/
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Agro-ecologie en traditionele 
gemeenschappen bijeen-
komst Inheemse gemeen-
schappen in Bahia over 
grondstrijd, territoria en wa-
ter. 

 
Tussen 30 januari en 3 februari vond in Bahia 
(Brazilië) de 7de Bijeenkomst Agro-ecologie 
plaats.  
 
De deelnemers, uit zwarte en indiaanse ge-
meenschappen, waren van de deelstaten Bahia, 
Maranhão, Sergipe, Pernambuco, São Paulo, 
Rio de Janeiro en Rondônia.  
 
Het thema dit jaar was: “Vechten voor land, terri-
torium en water: het versterken van de traditione-
le en voorouderlijke manier van leven". M.a.w.: 
agro-ecologie, levenswijzen en dagelijkse prak-
tijken van de inheemse volken.  
 
Verschillende deelnemers legden hun eigen ac-
centen bij het thema. Zo zegt Deise Ferreira uit 
Bahia:  “Wij gaan voor een weg van autonomie, 
in een alliantie van zwarte en indiaanse gemeen-
schappen". En opperhoofd Ramon Tupinambá: 
“deze bijeenkomst is een moment om samen 
met andere traditionele volken en gemeen-
schappen na te denken over zelfverdediging, 
bescherming en afbakening van gebieden. 
Daarnaast over de ontwikkeling van onze manie-
ren van bestaan.” 
 
Deze dagen is er gesproken over de context van 
de strijd in hun gebieden en de acties die nodig 
zijn om de huidige situatie het hoofd te bieden 
(tegen de aanhangers van ex-president Bolsona-
ro).  
 
Het programma omvatte ook presentaties van 
onderzoek aan universiteiten en workshops over 
het thema, naast heilige momenten en rituelen  

van de volken. 
 
Als resultaat van de discussies werd een verkla-
ring opgesteld, waarin de strijd om land en 
grondgebied als synoniem wordt genoemd van 
de verovering van vrijheid en waardigheid. (En-
kele citaten). 
 
(Aanhef  Verklaring) 
Met de zegen van onze ouderen en oudsten 
en van onze oudste ouderen 
Met betrekking tot de wateren en hun volkeren 
Met respect voor de kinderen en onze jeugd, 
Met respect voor de vruchtbare gronden van de 
Recôncavo en de rijke wateren van de Allerheili-
genbaai, <plaats van de bijeenkomst> die zoveel 
van onze broeders eeuwenlang hebben gevoed. 
 
Nu er een nieuwe regering aantreedt, waarrond 
enorme verwachtingen worden gewekt, hebben 
wij in ons collectieve geheugen ook aandachtig 
kunnen luisteren naar onze ouderen, die ons 
erop hebben gewezen dat wij in onze geesten en 
harten geen nieuwe illusies moeten opbouwen. 
De voortdurende alliantie met het grootgrondbe-
zit en het kapitaal die alle regeringen in dit land 
in vijf eeuwen in stand heeft gehouden, heeft ons 
nooit volledig gegeven en zal ons nooit volledig 
geven wat het meest fundamenteel voor ons is: 
land en grondgebied - vrijheid en waardigheid. 
 
De huidige wijdverspreide toestand van ecocide 
zal veel energie en kracht vergen om het hoofd 
te bieden. Het is een urgente en langdurige 
strijd, dat weten wij. Veel gemeenschappen 
brengen ons rapporten over de bedreigingen die 
hen omringen. Niet tevreden met het huidige 
proces van wereldwijde milieu-instorting, gaat 
het kapitaal vraatzuchtig verder, begerig naar 
wateren, landerijen, bossen, minerale afzettin-
gen, kusten, alles wat het verslindt om het om te 
zetten in geld - voor hen - en ruïnes - voor ons. 
 
Wij kunnen onszelf niet voor de gek houden: de 
wijdverbreide ecocide en de ongebreidelde ex-
pansie van het kapitaal over de wereldvoedsel-
markt creëren een crisis zonder weerga. De 
honger grijpt steeds meer om zich heen, en triest 
zijn de mensen die zich niet bewust blijven van 
de noodzaak hun voedselsoevereiniteit op te 
bouwen.  
 
Het vervolg van dit artikel leest u op: 
www.heerlenmondiaal.nl 
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Amazonewerkgroep schrijft 
brief aan Verantwoordings-
orgaan ABP 
 

    
De Amazonewerkgroep Heerlen is een 
samenwerkingsverband van de Andreasparo-
chie,  HeerlenMondiaal en de Steungroep 
Indianen in Brasil.  
 
De groep is al sinds juni 2020 met het ABP in 
discussie over haar investeringen in het Brazil-
iaanse mijnbouwbedrijf Vale SA. 
  
Vale is verantwoordelijk voor honderden stuw-
meren met giftig mijnafval. Veel van de dammen 
zijn onveilig. In 2019 brak een dam bij Bruma-
dinho door waarbij honderden doden vielen en 
rivieren werden vergiftigd.  
 
Vale heeft tot nu toe de slachtoffers onvoldoen-
de gecompenseerd. Ook wordt weinig gedaan 
aan de beveiliging van de andere dammen.  
 
Wij hebben er bij het ABP op aangedrongen om 
zich terug te trekken uit Vale. Telkens  was het 
antwoord van ABP, dat het als aandeelhouder 
een positieve invloed kan hebben, dat het met 
Vale in gesprek blijft  en er vooruitgang geboekt 
is. Maar dit laatste is volgens onze informatie 
niet het geval.  
 
Tijdens het Café Mondiaal in december 2022 
werd voorgesteld om nog eens een poging te 
wagen via de bij het ABP verzekerde werkne-
mers en gepensioneerden.  
 
 

Daarom heeft de werkgroep een brief 
geschreven aan het Verantwoordingsorgaan 
ABP. Hierin zijn bij het ABP aangesloten 
werknemers vertegenwoordigd. 
 
In onze brief dringen wij er bij het verantwoor-
dingsorgaan op aan om na te gaan of de beleg-
gingen in Vale SA nog wel verantwoord zijn en 
als het antwoord negatief is, het bestuur hierover 
ter verantwoording te roepen.  
 
De werkgroep is erg benieuwd naar de reactie 
van het Verantwoordingsorgaan en het ABP. 
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Vastenactie 2023:              
Steun voor een ecologische 
modelboerderij in Kenia 

 
De klimaatverandering veroorzaakt lange peri-
odes van droogte in het Oost-Afrikaanse land 
Kenia waardoor het aantal mensen in armoede 
in het land in de laatste zes jaar is verdubbeld. 
 
Traditionele landbouwmethoden met gebruik van 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen hebben veel 
water nodig iets dat voor arme boerinnen en 
boeren niet beschikbaar is.  
 

 
 
Zij moeten kunnen overschakelen op een agro-
ecologische  manier van landbouwen. Daarbij 
wordt er zeer effectief gebruik gemaakt van het 
schaarse water en geen kostbare kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen toegepast. 
 

 
 
Paters Spiritijnen zijn actief in twee parochies: 
Een parochie, Murundi, ligt in de Kwale-regio, de  

ander, Garsen, in het Tana-district.  
 
In beide parochies willen de paters zogenaamde 
animatoren gaan inzetten die de kleine boerin-
nen en boeren gaan aanleren en begeleiden hoe 
op een agro-ecologische manier te werken.  
 
Die animatoren moeten natuurlijk eerst zelf een 
gedegen opleiding krijgen. Dat willen de paters 
gaan doen in de tuin van hun klooster in Mom-
bassa, de tweede stad van het land.  
 
Met financiële steun van Vastenactie willen de 
paters een modelboerderij inrichten als oplei- 
dingsplek. Na hun opleiding gaan de animatoren 
terug naar hun plek van herkomst om een steun 
te zijn voor de kleine boerinnen en boeren. 
 
De uit Eygelshoven-Kerkrade afkomstige 
pauselijk nuntius in Kenia, Mgr. Bert van Megen, 
kent de leider van het project, dr. Peter Ndegwa 
CSSP, goed en beveelt het project van harte 
aan. 
Het Missionair Overleg Parkstad wil met een 
tiental parochies in Parkstad de aanleg van deze 
ecologische modelboerderij bekostigen waarvoor 
een bedrag van € 15.515,-  nodig is.  
 
Uw bijdrage is van harte welkom en kan over-
gemaakt worden op bankrekening NL21 INGB 
0003 0000 46 t.n.v. Vastenactie bisdom 
Roermond onder vermelding van projectnummer 
3022-089.  
 
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook deponeren in 
een van de collectebussen in de kerk of tijdens 
de speciale collecte tijdens de vieringen in het 
Vastenactieweekend. 
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Even Voorstellen  
 

    
 
In onze rubriek even voorstellen deze maand: 
De Dobbeltuin.   
 

 
 

De Dobbeltuin is een mooi voorbeeld van wat er 
gebeurt als we samenwerken met de natuur.  
 
Voordat er een tuin kwam, heeft het terrein braak 
gelegen. Daarvoor hebben er 6 huizen en een 
winkel gestaan.  
 
In 2013 kwam het terrein in beheer van de werk-
groep Permacultuur van Parkstad in Transitie, en 
zij hebben het terrein van 1225m2 omgetoverd 
tot een permacultuurtuin. Wie de Dobbeltuin be-
zoekt, begeeft zich in een groene oase, waarin 
de natuur zoveel mogelijk het werk doet, en de 
mens hier letterlijk de vruchten van kan plukken. 
 
Permacultuur 
 
De tuin is het beste te omschrijven als een per-
macultuur-samentuin. Er wordt getuinierd vol-
gens de principes van de permacultuur en dit 
betekent in samenwerking met de natuur en dus 
ook zonder gebruik van chemicaliën. Dit tweede 
is ook niet nodig, omdat een permacultuurtuin 
gebaseerd is op de natuurlijke balans. Zo werken  

we met een grote diversiteit aan planten, die op 
hun beurt natuurlijke plaagbestrijders aantrek-
ken.  
 
In tegenstelling tot de landbouw, waar vaak maar 
één gewas tegelijk wordt verbouwd, kunnen pla-
gen minder snel voorkomen omdat de natuur 
zichzelf corrigeert door de diversiteit aan soor-
ten. 
 
Wat maakt de Dobbeltuin bijzonder? 
 
Eerder werd het al genoemd: de Dobbeltuin is 
een samentuin. Eén van de principes van per-
macultuur is eerlijk samen delen en op de tuin is 
iedereen welkom om mee te helpen en om te 
delen in de oogst. De locatie van de tuin midden-
in een woonwijk draagt bij aan dit principe en 
door deze ligging is het ook een ontmoetings- en 
ontspanningsplek voor de bewoners en andere 
bezoekers. De andere twee ethische principes 
van permacultuur zijn zorg voor de Aarde en 
zorg voor de mens. 
 
Bij het ontwerp is rekening gehouden met be-
langrijke factoren zoals de stand van de zon en 
zware regenval. Er zijn hoogteverschillen gecre-
eerd om diverse microklimaten mogelijk te ma-
ken, waardoor de diversiteit van planten, dieren 
en insecten kan toenemen. 
 
De bodem houden we bedekt door te mulchen 
met organisch materiaal, zoals bladeren, com-
post en dode plantenresten. Hierdoor krijgt on-
kruid minder kans, het vocht wordt beter vastge-
houden en de voedingsstoffen spoelen niet uit. 
Het organisch materiaal verteerd en voedt de 
bodem. 
We betreden de bodem zo weinig mogelijk zodat 
een losse structuur ontstaat met een rijk bodem-
leven. Om die reden spitten we ook zo min mo-
gelijk. 
 
De Dobbeltuin is een natuurtuin met een grote 
diversiteit aan planten en diertjes. 
 
Behalve bekende groenten en kruiden staan er 
ook onbekende groenten en kruiden in de Dob-
beltuin. Alle groenten hebben een oermoeder die 
als eetbare wilde groenten bekend staan. 
 
De wilde variant heeft meer vitaminen en minera-
len dan de gekweekte groenten zoals wij die nu 
kennen. Daardoor is de wilde variant veel  
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voedzamer en gezonder. 
 
Veel (wilde) kruiden hebben een geneeskrachti-
ge werking. 
 
Door het jaar heen worden er allerlei activiteiten 
op de Dobbeltuin gehouden zoals de Vuur & 
Soep avonden met nieuwe maan die vanaf maart 
weer beginnen.  
 
Wij doen elk jaar mee met de NLdoet vrijwil-
ligersdagen en de Open tuin dag van VELT be-
gin juni.  
 
Daarnaast zijn we in het rijke bezit van een roc-
ket-oven die ook een paar keer per jaar gebruikt 
wordt.  
 
Hou de berichtgeving in de Inkijk in de gaten 
over evenementen in de Dobbeltuin. 
 
Voor meer  informatie: 
 
https://parksjtad-in-transitie.nl/?s=dobbeltuin 
 
https://www.facebook.com/groups/DobbeltuinHe
erlen/ 
 
Contact: 
• dobbeltuin@hotmail.com 
• Coördinator Leo de Groot  
                              06-47311049 
 
 

 

Nieuwsbrief PiT Februari 2023 
verschenen 
 

 
 
Onlangs verscheen de februari 2023 nieuwsbrief 
van Parkstad in Transitie. 
 
Hierin wordt aandacht besteed aan: 
 

 Nieuwe stichting Parkstad in Transitie 
 
 

 
en 

 
  

    Zadenbibliotheek in Limburg 
 Heerlen 

 
 
Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen geef u 
dan op via de website: 
 
https://parksjtad-in-transitie.nl/ 
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Tegenlicht Meet-up in Weert 
over de kloofdichters 
 

            
 
Hoe houd je hoop in hopeloze tijden? Ons 
huidige systeem vermaalt al te vaak de hoop van 
burgers. Hoe kunnen we dit omkeren, zodat de 
hoop op betere tijden weer kan floreren? VPRO 
Tegenlicht liet de kloven zien die dwars door 
Nederland lopen, maar vooral de mensen die 
proberen de kloven te dichten. Het zijn er bijna te 
veel om op te noemen. 
 
Tussen hoger en lager opgeleiden; tussen vast 
contract en flexibel werken; tussen huizenbe-
zitters en huurders; tussen kans rijken en kans 
armen; tussen vermogend en verschuldigd. 
 
Naar aanleiding van de Tegenlicht uitzending 
over kloofdichters van 22 januari had de biblio-
theek in Weert op 31 januari een Tegenlicht meet 
up georganiseerd. Verschillende mensen van 
onze groep hadden de uitzending gezien en 
wilden graag naar deze meet-up  
 
Ron Meyer, directeur Nationaal Programma 
Heerlen Noord (vooral Hoensbroek), was uitge-
nodigd om hierover te komen vertellen. Het pro-
gramma wordt gezien als een opmaat om kloven 
te dichten.  
 
Hij leidt een programma waarbij 25 jaar mensen 
vanaf baby tot volwassene worden gevolgd en 
waar nodig worden geholpen met  o.a. voor-
zieningen en onderwijs. 
 
De nadruk ligt op alle wijken ten Noorden van de 
spoorlijn en Eikenderveld bij dit programma. In 
Hoensbroek is de achterstand het grootst qua 
taalachterstand, financiën, schulden, slechte 
voeding, uithuisplaatsingen en slechte woningen 
enz. 
 
Sinds de mijnsluiting zijn de kloven in dit gebied 
groter geworden. 
 
Meer over dit programma zie: 
https://www.heerlen-noord.nl/over-nphln/ 

Na zijn verhaal zijn we per tafel in gesprek 
gegaan om samen uit te wisselen over hoe wij 
de kloven kunnen dichten. 
 
Wij als ATD Vierde Wereld hebben verteld dat wij 
uit Heerlen en omstreken komen en hoe wij dat 
trachten te doen.  
 
ATD betekent “All Together for Dignity”. Een 
beweging voor mensen die al generaties lang 
arm zijn, de allerarmsten. Wij komen ook op voor 
de mensenrechten. 
 
Wij strijden niet voor de mensen, maar met de 
mensen. De armen kunnen zelf het woord doen, 
waarbij goed luisteren heel belangrijk is. Eén van 
ons vertelt dat ze jaren geleden iemand van de 
ATD heeft leren kennen, die haar zag zoals ze 
was en goed naar haar geluisterd heeft, waar-
door ze in haar eigen kracht is komen te staan. 
 
Gewoonlijk wordt beweerd over de allerarmsten: 
het zijn gevallen, het is hun eigen schuld, ze 
willen zo leven en ze zijn altijd zo geweest en 
zullen altijd zo blijven. 
 
Op een zeker moment in de geschiedenis is er 
dus een scheiding ontstaan tussen rijk en arm. 
De armsten leefden volledig afgezonderd van de 
anderen. De beweging heeft aan die tweedeling 
een eind willen maken en wil dat de mensen zich 
meer verplicht voelen elkaar te ontmoeten, zich 
met elkaar te vereenzelvigen en om te erkennen 
dat er mensen zijn die afgezonderd van de an-
deren moeten leven. 
 
Het succes van de beweging is wellicht, dat ze 
het voor elkaar gekregen heeft dat er ontmoe-
tingen tot stand gekomen zijn, niet in de vorm 
van hulpverlening, maar dankzij het op gang 
brengen van een dialoog, waarin de samenleving 
zelf gaat betwijfelen of ze het wel bij het goede 
eind heeft. 
 
Verder uit de groepen kwam naar voren dat de 
meesten vonden dat er een hoger inkomen moet 
komen, zoals bij de Bijstand, het minimumloon 
etc. De minimagroep uit Weert willen een hoger 
bruto minimumloon, minstens 14 euro.  
 
Het vervolg van dit artikel staat  op: 
 
www.heerlenmondiaal.nl  
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Incidentele activiteiten van MC De 
Heksenketel in maart 
 

 
 
In maart 2023 organiseert moedercentrum De 
Heksenketel weer een aantal incidentele 
activiteiten: 
 
Happy Stones schilderen met kinderen 
 
 

              
 
Hoe leuk is het om samen Happy Stones te 
schilderen met je kind, kleinkind en/of vriendjes 
en vriendinnetjes!  
 
Tijdens deze workshop kunnen ook kinderen 
zich op geven maar ieder kind kan alleen mee-
doen onder begeleiding van een volwassene.  
 
Wil deze volwassene ook zelf meedoen, dan is 
het de bedoeling dat deze volwassene ook 
betaalt.  
 
Samen belooft dit een reuze gezellige middag te 
worden; de themakeuze is vrij.  
 
Tijdens deze workshop mag je zelf je eigen glad-
de stenen mee brengen, maar ook hebben we 
voor deze workshop weer steentjes te koop 
tegen € 0,50 per steen.  
 
Inschrijven kan individueel of gezellig met vrien-
den, collega’s, buren of familie!  
 
Doe dit wel tijdig want vol is vol !        

Wanneer : woensdag 1 maart               
Kosten    : € 4,00 
Van          : 13.00 tot 15.00 
 
Tot drie dagen vooraf aanmelden 06-18956083 
 
 
Bloemschikken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een workshop bloemschikken leidt altijd tot ver- 
rassende creaties. Fraaie creaties zien het dag-
licht, van mooie kransen tot bijvoorbeeld een bij-
zonder boeket.  
 
Maak een mooie creatie die past bij het seizoen. 
Met het maken van een fraai bloemstukje met de 
leukste decoratiematerialen wordt het puur ge-
nieten !  
 
Neem je eigen schaal, vaas of pot mee. 
 
Inschrijven kan individueel of gezellig met 
vrienden, collega’s, buren of familie!  
 
Doe dit wel tijdig want vol is vol! 
 
Wanneer: donderdag 9 maart 2023  
Kosten   : € 8.00 
Van         : 19.00 tot 21.00  
 
Tot drie dagen vooraf aanmelden 06-18956083 
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Bloemstuk lente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creatief bezig zijn met bloemen brengt u een 
stapje dichter bij de natuur.  
 
Als je dit samen met anderen doet, heb je niet 
alleen een gezellige middag, maar zul je ook 
ontdekken hoeveel inspiratie je opdoet van uw 
medecursisten.  
 
Deze keer werken we aan een thematisch 
bloemstuk: lente !!  
 
Vergeet je eigen schaal of pot niet en neem 
gerust materiaal van thuis mee, dat je graag in je 
bloemstuk wil verwerken ! 
 
Inschrijven kan individueel of gezellig met vrien-
den, collega’s, buren of familie!  
 
Doe dit wel tijdig want vol is vol ! 
 
Wanneer: donderdag 23 maart 
Kosten   : € 8,00 
Van         : 19.00 tot 21.00  
 
Tot drie dagen vooraf aanmelden 06-18956083 

 
Fotografie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze workshop is bedoeld voor iedereen met 
een fotocamera en/of een mobiele telefoon.  
 
Tijdens deze workshop gaan we op stap vanaf 
De Heksenketel.  
 
Tijdens deze workshop leren we niet alleen hoe 
we beter kunnen fotograferen, maar leren we 
ook hoe we leuke onderwerpen kunnen vinden in 
de natuur.  
 
Tijdens de wandeling is er tijd voor vragen en ko-
men er tips voorbij zoals fotograferen in kikker-
perspectief en technieken als macro fotografie.  
 
Neem voor deze wandeling goeie wandel-
schoenen mee, wat te drinken en een dosis ge-
zelligheid ! 
 
Inschrijven kan individueel of gezellig met vrien-
den, collega’s, buren of familie !  
 
Doe dit wel tijdig want vol is vol ! 
 
Wanneer: donderdag 15 maart 
Kosten   : € 3,00 
Van         : 13.00 tot 15.00  
 
Tot drie dagen vooraf aanmelden 06-18956083 

 
Handwerken 
 

        
 
Iedere week komt er een gezellige handwerk-
club samen waar iedereen aan kan deelnemen.  
 
U kunt breien, haken en/of borduren, het maakt 
niet uit of u een beginner of een gevorderde 
bent.  
 
Er kan vrijblijvend iets gemaakt worden maar er 
zijn ook hele leuke voorbeelden van truien, 
sjawls, sokken, kleden, poppen en beren, teveel  
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om op te noemen. Daarbij wordt u altijd geholpen 
door een zeer ervaren hobby-docent.   
 
U moet wel zelf zorgen voor materiaal zoals 
breipennen en garen. Eventueel hebben we hier 
ook een kleine voorraad garen.  
 
Kom gewoon eens langs om te kijken of het iets 
voor u is. De eerste les is altijd gratis. 
 
Wanneer: iedere donderdag 
Kosten   : € 2,00 
Van         : 13.00 tot 15.00  
 
Voor meer informatie en/of aanmelden: 
06-18956083 
 
 
 

Voor meer informatie: 
 
Mc de Heksenketel,  
Mijnzetellaan 6   
Heerlen 
 
06-18956083 
 
http://www.mc-deheksenketel.nl/ 
 
 
Wij zijn ook te vinden op Facebook: 
 
https://www.facebook.com/pages/Mc-de-
Heksenketel/247119558817026 
 
 
 

                   
 

Vaste activiteiten van  
MC De Heksenketel 
 

 
 
Maandag 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
11.00 - 15.00     Chinees dansen 
12.00 - 13.00     Lunch 
 
Dinsdag 
10.00 - 12.00    2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                          afspraak)        
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
12.00 - 13.00     Lunch 
15.00 – 16.00    Buikdansen 
 
Woensdag 
10.00 - 12.00     2e Hands kledingwinkel open 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                           afspraak)        
12.00 - 13.00     Lunch en ( laatste woensdag v/d 
                          maand wereldlunch)  
 
Donderdag 
09.00 - 12.00    Nederlandse Conversatie Les 
09.00 - 11.00    Naailes      
09.30 - 10.30    Yoga 
10.00 - 12.00     Knoppenproject (alleen op  
                          afspraak)        
10.00 - 12.00     Hulp bij formulieren invullen 
                          (alleen op afspraak) 
10.00 - 12.00    2e Hands kledingwinkel open 
12.00 - 13.00     Lunch 
13.00 - 15.00     Handwerken 
 
Vrijdag        Op vrijdag zijn er géén activiteiten 
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Film ‘Onder het maaiveld’ 
 

 
 
Op zondag 12 maart 2023 vertoont IVN 
Parkstad in Filmhuis De Spiegel, Royal Theater, 
Stationsplein 5 te Heerlen vanaf 16.00 de film: 
‘Onder het maaiveld’. 
 

 
 
Deze film is van de makers van ‘De Nieuwe 
Wildernis’ en gaat over de fascinerende wereld 
direct onder onze voeten en het grote belang van 
een gezonde bodem. 
 
Wist je dat een theelepeltje grond meer levende 
organismen bevat dan dat er mensen op aarde 
leven? Het bodemleven is heel belangrijk voor 
ons mensen, maar toch weten we bar weinig 
over dat ondergrondse leven. Een gezond  

bodemleven zorgt ervoor dat de aarde water kan 
vasthouden in natte tijden en opslaan voor droge 
tijden, koolstof kan opslaan en water kan 
zuiveren.  
 
Ook worden voedingsstoffen in de bodem 
gerecycled door bodemdieren en helpen ze bij 
natuurlijke plaagbestrijding. Een vitale bodem is 
essentieel voor de verduurzaming van 
voedselproductie en helpt ons in de strijd tegen 
klimaatverandering. 
 
Onder het Maaiveld laat je kennismaken met die 
ongeziene wereld onder onze voeten. 
 
Voor een voorproefje bekijk de trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=k6oewqx78d
U 
 
 
De entreeprijs bij Filmhuis De Spiegel bedraag € 
8,50.  
 
Leden van IVN krijgen voor deze film een korting 
van twee euro en betalen dus slechts € 6,50.  
 
Zij mogen één introducee meenemen ook voor 
de prijs van € 6,50.Wij proberen om voor 
vrijwilligers die betrokken zijn bij groene 
burgerinitiatieven in Parkstad eveneens die 
reductie van 2 euro te krijgen en tevens hebben 
we bij Frisse Wind een aanvraag gedaan om de 
bezoekers na afloop van de film een gratis kop 
koffie of thee aan te bieden, zodat we de 
gelegenheid hebben om met de mensen na te 
praten over hoe zij de film beleefd hebben. 
 
Heb je belangstelling om deze film te gaan be-
kijken, meld je dan aan door vóór 1 maart een 
mail te sturen naar ivnregioparkstad@gmail.com 
 . 
Als het lukt om korting te krijgen op de entree-
prijs laten wij je dat weten.  
 
IVN kan vooraf niets beloven, maar hopelijk lukt 
het. 
 
Als je zonder aan te melden naar de film gaat, 
betaal je sowieso de reguliere prijs van € 8,50. 
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Film: Trois Couleurs Rouge 
 

            
 
Ter gelegenheid van de gloednieuwe restauraties 
van Trois Couleurs: ( drie delen) Bleu, Blanc en 
Rouge en La Double Vie De Véronique vertoont 
Filmhuis de Spiegel in februari maart in een klein 
retrospectief de belangrijkste speelfilms van de 
Poolse grootmeester Krzysztof Kieslowski. 
 
Op: donderdag    2 maart  20.00 
       zondag        12 maart  14.00  
        
vertoont het Filmhuis De Spiegel het derde deel 
van de film Trois Couleurs: Trois Couleurs 
Rouge. 
 
Frankrijk, 1994 
Duur         : 99 minuten 
Regie        : Krzysztof Kieslowski 
Met           : Irène Jacob,  
                   Jean-Louis Trintignant  
                   Frédérique Feder 
Kijkwijzer :   6 jaar 
                     Angst                  
 

              
 
Op weg naar huis rijdt fotomodel Valentine een 
herdershond aan. Ze gaat met het gewonde dier 

op zoek naar de eigenaar en komt uiteindelijk bij 
een gepensioneerde rechter terecht. Deze cyni-
sche, teruggetrokken man blijkt stiekem mensen 
in de buurt te begluren en af te luisteren. Als Val-
entine dit ontdekt is ze aanvankelijk ontzet, maar 
al snel overheerst de fascinatie, waarna een 
merkwaardige relatie tussen de twee ontstaat. 
 
Trois Couleurs: Rouge is een parabel over de rol 
van het toeval, de wendingen die een leven kan 
nemen en de idee dat sommige zaken zijn voor-
bestemd. De ‘broederschap’ tussen de rechter 
en het fotomodel zou zelfs liefde kunnen zijn tus-
sen twee gelijkgestemde zielen. In dit derde deel 
van het Trois Couleurs-drieluik geeft Krzysztof 
Kieslowski zijn visie op het derde beginsel van 
de Franse republiek: broederschap. 
 
Acteur Jean-Louis Trintignant en actrice Irène 
Jacob schitteren als de rechter en het fotomodel 
die onverwachts bevriend raken. Trois Couleurs: 
Rouge was helaas de laatste film van de grote 
regisseur Krzysztof Kieslowski, hij overleed in 
1996. Hij wordt nog steeds erg gemist. 
 

          
 
Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=b5hhlNPLGo
8 
 
Voor meer informatie en het reserveren van 
kaarten: 
 
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/1546/trois
-couleurs-rouge/  
 
FILMHUIS DE SPIEGEL 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen 
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Film: La Double Vie De  
          Véronique 
 

            
 
Ter gelegenheid van de gloednieuwe restauraties 
van Trois Couleurs: ( drie delen) Bleu, Blanc en 
Rouge en La Double Vie De Véronique vertoont 
Filmhuis de Spiegel in februari maart in een klein 
retrospectief de belangrijkste speelfilms van de 
Poolse grootmeester Krzysztof Kieslowski. 
 
Op: donderdag  16 maart  20.00 
       zondag        26 maart  14.00  
        
sluit het Filmhuis De Spiegel dit retrospectief af 
met de film La Double Vie De Véronique. 
 
Frankrijk/Polen, 1991 
Duur         : 98 minuten 
Regie        : Krzysztof Kieslowski 
Met           : Irène Jacob,  
                   Anna Gronostaj 
                   Philippe Volter 
Kijkwijzer :   16 jaar 
                     Sex      
 

              
 
De Poolse Weronika en de Franse Véronique zijn 
twintig jaar geleden op dezelfde dag geboren en,  

zonder dat ze weet hebben van elkaars bestaan, 
identiek. Ze lijden aan dezelfde hartkwaal, zijn 
beiden (klassiek) muzikaal en in het bezit van een 
prachtige stem. Ze zijn linkshandig, lopen graag op 
blote voeten en hebben de neiging hun oogleden 
te masseren met hun gouden ring. 
 
En hoewel zij het niet rationeel kunnen verklaren, 
hebben zij alle twee het sterke, mysterieuze gevoel 
niet alleen te zijn. Zonder het te begrijpen zijn 
Weronika en Véronique eigenlijk op zoek naar 
elkaar en staat Weronika's leven in dienst van dat 
van Véronique. 
 
Zijn we werkelijk uniek? Hoe zouden we reageren 
als we een dubbelganger ontmoeten die niet alleen 
uiterlijk maar ook innerlijk op ons lijkt? Wat is iden-
titeit? In hoeverre kunnen we invloed uitoefenen op 
onze levensloop? Het zijn een paar van de filoso-
fische vragen die Krzysztof Kieslowski stelt, om ze 
vervolgens in poëtische, bijna droomachtige 
scènes uit te werken. 
 
La Double Vie De Véronique was de eerste film die 
de grote Poolse regisseur maakte na de val van de 
Berlijnse Muur. Het was ook de eerste titel waarin 
de Franse actrice Irène Jacob haar opwachting 
maakte, in een indrukwekkende dubbelrol. 
Ondertussen is de film uitgegroeid tot een moderne 
klassieker. 
            

        
 
Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=b5hhlNPLGo
8 
 
Voor meer informatie en het reserveren van 
kaarten: 
 
https://filmhuisdespiegel.nl/programma/ 1547/la-
double-vie-de-veronique/ 
 
FILMHUIS DE SPIEGEL 
Royal Theater 
Stationsplein 5 
6411 NE Heerlen 
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Anti-racisme demonstratie 
Amsterdam 

 

 
 
Op zaterdag 18 maart organiseert het Comité 
21 Maart een grote anti-racisme demonstratie in 
Amsterdam.  
 
De demonstratie start om 14.00 op de Dam. 
 
In het kader van de Internationale dag Tegen 
racisme en discriminatie en omdat het helaas 
nog steeds nodig is.  
 
Het Nederlands institutioneel en alledaags ra-
cisme en discriminatie wordt steeds zichtbaarder. 
We kunnen er niet meer omheen. 
 
Het toeslagenschandaal, institutioneel racisme 
op ministeries, de aanvallen op vreedzame 
activisten die demonstreren tegen Zwarte Piet, 
de Erasmusbrug, het verscheuren van een koran 
, de uitsluiting op arbeid en stage-plekken, het 
misbruiken van mensen op de vlucht om politiek 
gewin, uitbuiten van arbeidsmigranten, de nog 
steeds niet volledige erkenning van LHBTQI+ 
personen en personen met een beperking en de 
loonkloof tussen man en vrouw zijn allemaal 
symptomen van het gif in onze samenleving dat 
racisme en discriminatie heet. 
 
Het is tijd om het tij te keren. Het is tijd om te 
accepteren dat elk persoon waardevol is. Zeker 
nu er we recht op een sociaal economische crisis 
af stormen. 
 
Wij eisen gelijkwaardigheid, NU!! 
 
Wees solidair en strijd mee !! 
 
Voor meer informatie over de oproep en het 
programma: www.21maartcomite.nl 
 
 
 

Reizen is een ontmoeting 
  

               
Op zaterdag 18 maart 2023 organiseert de 
Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij 
Parkstad een reisje naar Brussel. 
 
Het reisje komt in het kader van de samenleving 
tussen Autochtonen en Allochtonen. Mensen 
met verschillende achtergronden samen laten 
reizen is de doelstelling. 
 
REIZEN bevorderen de samenleving. Het doel 
van deze reis is ook nieuwe verbindingen maken 
in de samenleving. De afstand tussen de 
burgers neemt toe en de multiculturele samen- 
leving wordt negatief beoordeeld. Je ziet dat 
heel veel groepen mensen (Moslims, 
Christenen, Turken, Antillianen, Marokkanen, 
Nederlanders etc.) in hun eigen omgeving 
blijven en zich niet vermengen in de 
samenleving. 
 
Stg.ICMP levert een bijdrage aan het vormgeven 
van burgerparticipatie en het bevorderen van de 
multiculturele samenleving in Parkstad. Om 
burgers en maatschappelijke organisaties in de 
toekomst te betrekken bij het beleid wordt een 
agenda ingesteld. 
 
Kosten: € 17,00 per persoon. 
 
Vertrekplaats: Achterkant van het Heerlen 
station (Spoorsingel). 
 
Vertrektijd: 08.00 
Tijd terug : 18.00 vanuit Brussel. 
 
Iedereen is welkom !!! 
 
Aanmelden : tot 11 maart via: 06- 33929276 of 
sicmp2006@yahoo.com 
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Nationale AI-Parade komt naar 
SCHUNCK Bibliotheek  
 

         
 
De AI-Parade reist tien maanden langs biblio-
theken in heel Nederland en de organisatie 
hoopt zo een miljoen Nederlanders te bereiken.  
 
De parade startte in september 2022 in de 
Stadskamer in Zwolle en reist sindsdien door het 
land. In maart komt de parade naar Limburg en 
heeft de Schunck Bibliotheek in Heerlen de eer 
om gastheer te zijn.  
 
AI (artificial intelligence, oftewel kunstmatige 
intelligentie) wordt vaak bestempeld als de tech-
nologie van de toekomst.  
 
Vandaag de dag is het echter ook al op verschil-
lende manieren vervlochten met ons dagelijks 
leven, maar niet iedereen is zich daarvan be-
wust.  
 
De AI-Parade is opgezet om de kennis over 
kunstmatige intelligentie in Nederland te ver-
groten. Zo is iedereen voorbereid op een slimme 
toekomst en kunnen kansen die deze ontwikkel-
ing biedt beter worden benut. 
 
Bij SCHUNCK Bibliotheken staat de hele maand 
maart in het teken van kunstmatige intelligentie.  
 
Er zijn interactieve installaties, lezingen, films, 
creatieve activiteiten, workshops en schrijversbe-
zoeken voor jong en oud.  
 
Centraal staan vragen als: wat is kunstmatige 
intelligentie? Wat merk je ervan in het gewone 
leven? En wat zijn de gevolgen voor de 
samenleving?  
 
Op 1 maart wordt vanaf 19.30 de Documentaire 
Coded Bias vertoont.  
 
Deze vertelt over de gekleurde lens van algo-
ritmen waardoor economische raciale en gender-
vooroordelen er gemakkelijke insluipen.  

Aansluitend is er een nagesprek met onder meer 
Renske Leijten. Zij is lid van de Tweede Kamer 
en samen met Pieter Omtzigt was zij een van de 
drijvende krachten achter de ontmaskering van 
toeslagenaffaire, waarbij duizenden mensen, 
deels door de inzet van AI-technologie, onte-
recht beschuldigd werden van fraude. 
 

             
 
Een greep uit het programma: 
 
1 maart 14:00 Kloemele met robots. Kom 
jezelf tijdens het Kloemele transformeren tot 
robot en show jouw robotskills op de speciale 
robotcatwalk! 
 
5 maart 13:30 Schrijversbezoek door filosoof 
Bas Haring:  
Kunstmatige Intelligentie is niet eng. 
 
17-19 maart  Filmweekeind Kunstmatige in-
telligentie i.s.m. Filmhuis de Spiegel. Met de 
films: After Yang, Ex Machina en Iech bin dein 
Mensch inclusief nagesprek met socioloog Theo 
Ploeg en moraalfilosofe Katleen Gabriels. 
 
Bekijk het complete programma op: 
https://www.schunck.nl/nl/ai-parade  
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Agenda maart 2023 
 
Wo     1 Humanistisch Café: gender 
             Café Pelt 
             Pancratiusstraat 48 
             Heerlen 
             19.00 
 
Wo     1  Happy Stones Schilderen met kinderen 
               Mc de Heksenketel,  
               Mijnzetellaan 6   
               Heerlen 
               13.00 – 15.00 
 
Wo     1  Documantaire: Code Bias 
               Schunck Bibliotheek 
               Bongerd 18 
               Heerlen  
              19.30 
 
Do     2 Café Mondiaal: Staat hulpverlening aan arme mensen 
                                        armoedebestrijding in de weg ? 
             Café Pelt 
             Pancratiusstraat 48 
             Heerlen 
             19.30 
 
Do     2  Film: Trois Couleurs Rouge 
             Filmhuis De Spiegel 
             Stationsplein 5 
             Heerlen 
             Aanvang: 20.00 
 
Di     8   Internationale vrouwendag 
              Cultuurhuis Heerlen 
              Sittarderweg 145 
              Heerlen 
              16.00 – 22.30 
 
Do    9    Bloemschikken 
               Mc de Heksenketel,  
               Mijnzetellaan 6   
               Heerlen 
               19.00 – 21.00 
 
Vr     10  NL Doet op de Dobbeltuin 
               Dobbeltuin 
               Dobbelsteinstraat  
               Heerlen 
              10.00 – 16.00 
 
Za     11  NL Doet op de Dobbeltuin 
               Dobbeltuin 
               Dobbelsteinstraat  
               Heerlen 
              10.00 – 16.00 
 
Zo     12 Film: Trois Couleurs Rouge 
             Filmhuis De Spiegel 
             Stationsplein 5 
             Heerlen 
             Aanvang: 14.00 
 
Zo     12  Lezing: Het licht dat door de barsten schijnt 
               Apostolisch Genootschap 
               Meezenbroekerweg 11a 
               Heerlen 
               Aanvang: 11.30 inloop vanaf 11.00 
 
Zo     12  Film: Onder het maaiveld 
               Filmhuis De Spiegel 
               Stationsplein 5 
               Heerlen 
               Aanvang: 16.00 
 
Zo     12  Film: Trois Couleurs Rouge 
               Filmhuis De Spiegel 
               Stationsplein 5 
               Heerlen 
               Aanvang: 14.00 
 

Zo     12  Start Landelijk Amnesty Collecte 
 
Do     15 Fotografie 
               Mc de Heksenketel,  
               Mijnzetellaan 6   
               Heerlen 
               13.00 – 15.00 
 
Do     16  Film: La double Vie de Véronique 
                Filmhuis De Spiegel 
                Stationsplein 5 
                Heerlen 
                Aanvang: 20.00 
 
Za    18  Voorjaarswandeling 
               Start: Groene Boord (bij Kerkhof)  
                         Heerlen 
               14.00 
 
Za    18  Vastenactie-wandeltocht 
               Zie: pagina 10 
 
Za    18   Reisje naar Brussel 
               Vertrek: Spoorsingel 
               Heerlen 
              08.00 -18.00 
 
Di     21  Vuur en soep Avond 
               Dobbeltuin 
               Dobbelsteijnstraat  
               Heerlen 
              17.00 
 
Do     23 Bloemstuk Lente 
               Mc de Heksenketel,  
               Mijnzetellaan 6   
               Heerlen 
               19.00 – 21.00  
 
Zo      26  Film: La double Vie de Véronique 
                Filmhuis De Spiegel 
                Stationsplein 5 
                Heerlen 
                Aanvang: 20.00 
 
Zo    26  Lente Vredeswandeling 
               Start: Vredeskapel/Joods Monument 
                         Akerstraat 37a 
                         Heerlen 
                         14.00  
 
Za     25  Repair café 
               Sam-Sam 
               Mijnzetellaan 6 
               Heerlen 
              10.00 – 12.30 
 
Wo    29  Humanistisch Café: filosofe Simone Weil 
                Café Pelt 
                Pancratiusstraat 48 
                Heerlen 
               19.00 

 


